EKMEĞİNİ, 
TAŞTAN 
.ÇIKARANLAR 


NECATI GÜNGÖR 
8.SAYFADA 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


© "Türkiye'de anarşinin devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” 

© "Ecevit iktidarı düşürülmedikçe, sıkıyönetim de 

© dahil alınacak hiç bir tedbir huzur sağlayamaz” 


tiks: M 2 


anmıştır” 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


ANKARA (AA) 

MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş Sıkıyönetim mahkemelerine bazı kasıtlı kişilerin atandığını iddia etti. Türkeş, hükümetin düşürülmesi- nin şart olduğunu da söyledi. 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, dün Ankara'da yaptığı basın toplantısın- 


sıkıyönetim de dahil, alınacak hiçbir tedbir memleketimize huzur ve sükunu sağlamaya yetmeyecektir." 

Türkeş "Ecevit Türkiye'yi komünist bir dikta rejimine götürmeye ve vatanı bölmeye kendini vazifeli kılmıştır." diye başladığı sözlerini şöyle devam ettirdi: 

“Adaletin işlemesine engel olan 


da, şöyle konuştu: tidarı mecliste 


“Ecevit ik- bir düşürülmedikçe, 


iktidarın yönetiminde Türki- 
(Devamı Sa. 7, Sü.6'da) 


Genelkurmay, Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkanlığının yasal olduğunu açıkladı 


© ÜSTÜNDAĞ: "Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkanlığı, yasa emri yerine getirilerek kuruldu” 


ANKARA (AA) 
Genelkurmay Genel Sekreteriğinden dün yapilan açıklamada, Sıkı yönetim Eşgüdüm (Ko ordinasy on) Baş kanlı ğının, daha önceki yllarda da kurulduğu bildirildi. 

Açıklamada, Sikr yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığının kurulduğu ve bu göreve kararname ile Korgeneral Şahap Yardımoğlu'nun getiril diği belirtil iy or. 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin bu ko 


nudaki açıklamasında daha sonra şöyle deni yor: 


"1402 sayılı kanunun 
5. maddesindeki 'çeşitli bölgderde veya bütün yurtta, sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, Sıkr yönetim Komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlıkça sağlanır’ hükmü- ne uyularak, bu koordinasy onun işleriğe kavuşturulması amacı ile Başbakanlıkta kurulan 'Sıkıyönetim Koordinasyon (eşgüdüm) Başkanlığına, Sıkıyönetim As- 


AP GENEL SEKRETERİ NURI BAYAR: “HÜKÜMET BAŞKANI SIKIYÖNETİM 


KOMUTANLARININ GÖREVLERİNİ 
GASBEDEMEZ” 


ANKARA (AA) 

Adalet Partisi Cend Sekreteri Nuri Bayar, bugine kadar Eşgüdüm adı altında bir daire kurulma dığını söyleyerek "Sıkıyönetim uygulaması gü- 
(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


Gündeme gelen hesaplaşma 
Doğu Perinçek 


Bugün ülkemizde siyasi mücadele veren her kesin kavraması gereken birinci gerçek şudur Önümüzde bir hesaplaşma vardır. Hatta hesap- 


laşma başlamış tır bile, 


Dört yildir bu gidişe dikkat çekiyorduk. Ne var ki, esas öğretici olan sözler değil, hayatın kendisidir. MHP, K.Maraş 'ta 500 yurttaşı katlederek bize hiçbir şey öğretmediyse, hesaplaşmanın artık gündeme girdiğini öğretmektedir 

Hesaplaşmayı MHP başlatmıştır dedik. İkinci bir noktayı daha belirtmeliyiz: Bu gerçeği kavramayanlar halkın altta kalmasına yardım 


ederler, o kadar 


MHP'nin bugünkü sloganı şudur: "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.” MHP'nin bugün izlediği bütün siyasetler, bu sloganda en özlü ifadesini buluyor, Aslında bu slogan, MHP'nin geleceğini 


de belirlemektedir. 


K.Maraş katliamına hangi sırada giriştiler? 
Bu soruya düzgün bir cevap vermek, ufkumuzu 


aydınlatacaktır 


Son zamanlarda Kıbrıs ve Ege'de barış umutları belirmiştir. Gerek Ecevit hükümetinin, ge- 


(Devamı Sa.7, Sü. 9'da) 


keri Hizmetler Koor- 


dinasy on Baş kanının yardımcı olması ve bir subayın irtibat subayı olarak Başbakanlıkta bulun durulması sağlanmıştır. 


"Daha evvelki yilar- da yurdumuzun muhtelif bölgelerinde ilan edilen sıkıyönetim münasebetiyle, © tarihlerde Başbakanlıkça yayınlanan genelge ile de, bugünküne benzer bir teşkilat kurulmuş ve çalıştırılmıştır." 

CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, dün verdiği demeçte Sıkı yönetim Eşgüdüm Başkanlığının, bir yasa emri yerine getirilerek kurulduğunu bildirdi. 

Üstündağ, "Hü kümet Başkanının sıkı yönetimi idare etmesin- den endişe ediyoruz" diyenleri eleştirerek, "1402 sayılı Sıkıyöne tim Yasasının 5. maddesinde, sıkıyönetim ko mutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyo- nun Başbakanlık tara- 


fından sağlanâcağının açıkça bedirtildiğini" j söyledi. 


MİDDLE EAST 
DERGİSİ: 


"1979 yılında 
Türkiye'ye uluslararası 

destek sağlanmalı” 


BEYRUT (THA) 
Londra'da yayınlanan ve Orta Doğu siyaseliy le ilgili haber ve yorum larıyla tanınan Middle Kast dergisi, 1979 vih için Türkye ile ilgili ola rak yaptığı tahminlerde Türkiye Başbakanı Eee vie yeni yılda sorunla rı halledebilmesi ve sağcı leroristlerle başede 


bilmesi için uluslararası destek sağlanması gerek tiğini belirtti 
Middle East Dergisi Kıbrıs sorununun çözü mü konusunda 1979 yı lında ağırlığı Rumlarda olan bir merkezi cumhu riyet, çift bölgeli federe devlet veya iki ayrı cum huriyetten oluşan bir ül ke gibi tartışmaların ye rine bunalımın çözümü ne ilişkin yapılacak pazarlıklara tanık oluna (Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PAZAR 


31 


ARALIK 1978 


300 KURUŞ 


TÜRK-İŞ YENİ YIL MESAJI YAYINLADI 


TUNÇ:'Anarşi suçluları 


hraman edasıyla 


s © = dolaşıyor Sıkıyönetim Mahkemelerine 


bazı maksatlı kişiler 


Özaydınlı ve Adale: Bakanı Can. 


CHP Grup toplantısında şiddetli eleştirilere kedef olan İçişleri Bakanı 


İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR 


© Şiddetli eleştirilere hedef olan Bulutoğlu ve Çakmur”un da değiştirilebileceği belirtildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Son zamanlarda gerek CHP Genel Yönetim Kurulunda gerekse CHP Grubunda şiddetli eleştirile re hedef olan bakanların değişti rilmesi düşünülüyor. Bu bakanlann başında İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ile Adalet Bakanı Mehmet Can'ın geldiği ayrıca İşlet maer Bakanı Kenan Bulutoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un da değiştirilebilecek bakanlar arasında adarının geçtiği öğrenil di. 
CHP Gene Yönetim Kurulunun önceki gün yapılan toplantısında 


üyeler Özaydınlı ve Can'ı sert bir dille eleştirmişler, bu bakanların değiştirilmesini istemişlerdi. Ayrı ca sıkyönetimden önce CHP Grubunda yapılan görüşmelerde de bu bakanlara birçok eleştiri yöneltilmişti. 

CHP Gend Yönetim Kurulunun dün Genel Başkan Bülent Ecevit Başkanlığında yapılan toplantısında bakanlar sorununun de alındığı öğrenildi. Yapılan toplantr da eleştirilerde haklılık payının bulunduğu bdirlenmesine rağmen bugün için bu bakanlar 

(Devamı Sa.7, Sü.4'de 


© Sıkıyönetim işçilerin, köylülerin ve öğrencilerin haklarını kısıtlamamalı” 


© "Ekonomik alandaki anarşi, 


örgütlenmiş anarşiye en büyük olanağı sağlıyor” 


ANKARA (ANKA) 
Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, sıkıyönetim süresince işçilerin köylülerin , öğrencilerin ve halk kesimlerinin demokratik haklarının kısıtlanmama- sı gerektiğini belirtti Tynç şiddet olaylarının sorumlularının umursa mazlık içinde ve kahraman edasıile dolaştıklarını belirterek “ne pahasına olursa olsun de mokratik rejim tüm icap ları ile birlikte yaşaya cak ve yaşatılacaktır." 
dedi 
*Türk-İş Genel Başkanı Tunç, Türk İş Genel te ra Kurulu adına yayınla dığı yeni yıl bildirisinde (Devamı Sa, 7,Sü 5'te) 


Sıkıyönetim Mahkemelerinin 


subay üyeleri belli oldu 


ANKARA (ANKA) 
Altı ilde kurulan sıkı yönetim mahkemelerinde görev alacak subay üyelerin adları belli oldu. Atama kararnameleri dünkü Resmi Gazetede yayınlanan 12 subay, Ankara, Erzurum, Erzincan, Elazığ, İstanbul ve Adana Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev alacaklar, Her sıkıyönetim mahkemesine bir asil ve bir de yedek üye atandı. Sıkıyönetim mahkemelerinin hakim olmayan subay üyelerinin adları şöyle: 
Tank Kıdemli Albay 
Ahmet Erdem, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 


(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


Sovyetlerle 


imzalanan mal mübadelesi anlaşması, 

yürürlüğe girdi 


ANKARA (ÖZEL) 
1979-81 yılları arasın da Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında mübadde edilecek mallara ilişkin 


anlaşma dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Üçyılık bir. süreyi 


kapsayacak dönem içinde iki ülke arasında mübadde edilecek malların listesi de dünkü Resmi Gazetede yer aldı. 

Buna göre Sovyetler Birliği Türkiye'ye makina ve teçhizat, motorin fuel oil, elektrik enerjisi, amyant ihraç edecek. Sovyetler'in ihraç edeceği makina ve teçhizat, daha ziyade madenlerin işlenmesi, enerji ve elektronik, tarım ve gıda sanayi alanlarında kullanılacak olanları ve bunların yedek parçalarını kap- 


sıy or. 
Türkiye Sovyetler Birliği'ne gedeneksel ihraç 


maddderinden olan kuru üzdüm, fındık, tütün, tekstl mamulleri yanında, bugüne kadar ihracı mümkün olmuş veya olmamış her türlü tarım ürünleri ve sanayi malları ihrac edecek. 


İÜ) 


nil 


a 
Üye 


Ulusal Cephe Partisi Sözcüsü Şapur Bahtiyar, 


ŞAH’ IN SİVİL HÜKÜMET KURMASINI İSTEDİĞİ ULUSAL CEPHE PARTİSİ SÖZCÜSÜ 


Bahtiyari Şah'ın İran'ı terketmesini istedi 


@ Sencabi: "Şah devrilmeden kurulacak hiç bir 


© Şah, ailesini ve 


hükümeti desteklemeyeceğiz” 


© iki ABD uçak gemisi iran" daki Amerikalıları boşaltmak gerekçesiyle İran'a doğru yola çıktı 


Sıkıyönetim görevlilerinin silah kullanma yetkisine sahip oldukları açıklandı 


İSTAN BUL 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Üruğ, Er zurum ve Kars İlleri Sıkyönetim Komutanı Uluğbay, ayrı ayrı yayınladıkları bildirilerde, görevli asker, polis ve jandarmanın gerektiğin- de silah kullanma yetkisine sahip olduklarını açıkladılar. Bildirilerde, herkesin yanında kimlik bel gesi bulun durması İstendi. 

1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Uruğ, dün yayınladığı 4 numaralı bildiri ile, sıkıyönetim emrinde Çalışan asker, polis ve jandarmanın silah kullanmayı gerektiren koşullarda ateş açma yetkisine sahip olduklarını bildirdi. Bildiride, Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki bütün görevlilere kimlik (Devamı: Sa, 7 Sü, 5) 


yakınlarını 


Amerika'ya kaçırdı 

TAHRAN ((A A/THA) 

İran'da Şah'ın sivil bir hükümet kurmasını istediği "Ulusal Cephe Partisi". sözcülerinden Şapur Bahtiyari, bu görevi kabul etmek için Şah'ın ülkeyi terketmesini şart koştu. 

Bahtiyari'nin Şah'tan yerinegetirilmesini istediği şartlar şunlardır: 

—Şah, geçici bir süre için, ülkeyi terkedecek ve yetkilerini, eski politikacılardanı oluşturulacak bir naiplik konse- yine devredecektir. 

—1975'te seçilen şimdiki parlamento feshedilecektir. 

-fran gizli polisi SA-VAK tasfiye edilecektir. 

—Tek parti sistemi lağvedilecektir. 

ŞAH AİLESİ KAÇMIŞ 

İran Hava Kuvvetleri- ne ait bir Beoing 747 tipi 

iDevamı Sa.7, Sü.7'de) 


İstanbul'da bir kişi 


© K.Maraş eski senatörünü öldürdüğü iddiasıvla bir kişi gözaltına alındı 

© Kadirli ÜGD Başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi, cinayet suçundan tutuklandı 


9 OCAKTA VİYANA'DA 
BAŞLAYACAK OLAN 


KITA SAHANLIĞI GÖRÜŞMESİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI 


© ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher'in 10 Ocakta Ankara'ya yapacağı ziyarette Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ilişkileri ele alınacak 


5.Sayfada 


SAHTE TKP 
ORDU iÇiNDE 
KARGAŞALIĞI ARTIRMA ÇABALARINI 
SÜRDÜRÜYOR 


©Bizim Radyo'nun yayınında CHP'nin sıkıyönetim ilanının faşist darbe tehlikesini artırdığını iddia edildi 


GENİŞ HABER 
5. SAYFADA 


öld 


ürüldü 


HABER MERKEZİ 
İstanbul Küçükköy'de eski MHP İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu bildirilen bir kişi öldürüldü. 


İstanbul'da önceki gün de, biri Balat'ta sağ eğilimli olduğu bildirilen Hulusi Genç ve diğeri de Şehremeni'de üzerinde CHP kartı bulunan bir yurttaş olmak üzere, iki kişi öldürülmüştü. 

(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


“MHP'liler ve sahte TKPliler suçu devrimcilere yüklemişlerdi 


Bursa Eğitim Enstitüsü Müdür Muavinini yaralayan 

bombanın da faşistler tarafından konulduğu belirlendi 


BURSA (ÖZEL) 

Önceki gün mahkeme: 

ce tutuklanan ÜGD İkinci Başkanı Mehmet Taş tan ve Mehmet Emin Başar ve Sabit Sancaklüter' in evinde bulunan patlamaya hazır bombaların, daha önce Eğitim Ens tilüsü Müdür Muavini Sabit Bayındırlı'nın evine, CHP Genelçeşme lokali- ne, Çekirge'deki Kız Öğrenci Yurduna ve Sosyal Bilimler Dekanının oda- 


sma atılan bombaların aynısı olduğu açıklandı. 

Geçtiğimiz o günlerde Namâazgah'daki bir eve vaskın yapan polisler, çok miktarda dinamit, 


bomba ve bomba imalin- de kullamlan malzemeler bulmuşlardı. Ol ilgili olarak yakalanan ÜGD 2, Başkanı Mehmet Taştan 

(Devami Sa.7, Sü.4'de) 


Evdeki hesap çarşıya uyar mı? 


Aydınlık gazetesi 20 Martta günlük olarak yayın! hayatına atıldı. Her Hin bir gizli hesabi ortaya çıkardı Evdeki hesabın çarşıya uymaması için, olayların bağıra bağıra gelişine dikkati çekerek, tertipleri önceden açıkladı. 


Nerede bir komplo, hile peşinde koşanlar, Türkiye halkının başına çorap örmek için faaliyet yürütenler varsa, Aydınlık üstlerine gitti. Açığa çıkardı. 


Evlerde, Konya'nın göbeğinde toplantı yapıldı. Türkiye'nin. başına çorap örmek için hesaplar yapıldı Arkasından MHP bir "Büyük Yürüyüş" eyliyor. Ama ardından Hükümet yine düşürülemiy or. 


Arkasından yine evlerde yapılan hesaba uygun olarak Malatya'ya, MHP'li Hamido'ya bomba gönderiliyor. Malatya sanki bir işaret verilmiş gibi bir günde birbirine giriyor. İnsanlar öldürülüyor dükkanlar yakılıyor. Ama yine Hükümet düşürülüp, iktidara geçilemiyor. 

Aylık ölü bilançoları yayınlanır yor. Ölü sayısı şu kadara yükseldi, Hükümet istifa" diye. İlla milletin tepesine oturmak isteyenler, halkı can derdine düşürüyor. 


Aydınlık ise yılmadan bütün cinayetlerin mihraklarını tek tek göster- 


di. Ama gizli hesap kuranların ev- 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) İkinci Dünya Savaşı sonlarında ABD'nin atom bombası attığı bir Japon şehri - İntikam duygusu, nefret. 2) Bir azınlığı adım adım ulusal köklerinden kopararak sindirmek, yok- etmek. 3) İslam hukukunda suç İşleyen kişinin kendinden vermek zorunda olduğu şey - Kimyada lantanın simgesi - Demiryolu. 4) Kimyada osmiyumun simgesi - Sırma işlemdi mendil, 5) Tersi sık gözlü ağ Özel görev ekibi - Duman ği. 
6) Gemi durağı - Tersi bir işi yapma; hazır. 7) Yolculukta mola vermek, 8) ii kambilde birli - Şiir yazan ozanr ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak. 


leri basılmadı. Unlar da fırsattan istifade, nasıl hesabı çarşıya uydursak diye yeni planlar yaptılar. 


Arkasından geldik Maraş'a. Önce sinemaya bomba konuyor. Arkasından iki devrimci öğretmen öldürülüyor. Cenazeyi kaldırmak isteyen halkın üzerine ateş açılıyor. Adm adım hesap çarşıya uyduruluyor. 
Sonrası acı, hepimizin bildiği gibi, 
500 yurttaşımız daha katlediliyor. 


Hesap Maraş çarşısına uyuyor, ama bu evdeki hesabın bir bölümü. 
Arkasından sıkıyönetim geliyor. Ama bakıyorsunuz, MHP, Kontrgerilla "Hükümet baştayken sıkıyönetimi neyleyim" diyor. 


Halkın bunca zamandır başına çorap örenler, nasıl başa geçelimi diye yine düşünüyorlar. Çorabın ipliğinin ucu Aydınlık'ta, halkın elinde Ortaya döküyor bütün hesapları. Öyleyse bu çorabı önce Aydınlık'ın başına geçirmei, devrimcilerin başına geçirmeli. 


“Maraş'ı Aydınlıkçılar yaktı". 
MHP'li ve MHP'den yana gazeteler birkaç gündür böyle yazıyor. Tutar mı? 


Bu da hesabın devamı. Ama artık gizli bir yanı da kalmamıştır. Çorabın ipi açıktadır. Maraş'ta 500 kişiyi katledenler, Türkiye'de bugüne kadarki “cinayetlerin de sorumlusu dur. 

* 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Az bulunan, seyrek - Tersi bir 


renk. 2) Başkaldıran 


Tersi bir kişi tarafından okunan 


ya da çalınan müzik parçası. 3) Fransa'da ölüm cezalarını infaz etmede kullanılan kesici aygıt. 4) Tersi Mevlevi dervişlerinin kollarını açıp dönerek yaptıkları ayin, gök- 


yüzü - 


Bir çeşit börülce. 5) Tersi ince keskin ses - Kara- 


denizli yurttaşlarımızın kullandığı bir tür yelkenli 6) Kr ji zıl alev rengi -Çin ulusundan olan kimse. 7) Yazı yazmaya yarar - Utanma duygusu, utanç. 8) Tersi yetim ya da özür- 


lü birinin malını yöneten kimse - 


İlaç, çare. 9) Tersi gücü 
yeter, erkli 10) Uzakdoğuda sosyalist bir ülke - Akdeniz' 7 


de eski bir uygarlık. 11) Tersi birden bire olan - Anlamlı s[A]] lela yle iz, belilik. 12) Kanun yapma, kanun koyma. 


AP Hükümetinin 1970'de hazırlattığı 


x 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


bul edilmez. 


ne yatıracaklardır. 


Fındıklı/İSTANBUL 2. Grup teklif mektu 


Aşağıda 1, Grup ve aletler için hazırlanmı Saymanlığından Fındıklı/İstanbul 2. Grup ci Kışlaönü.Beşiktaş /İstanbül Evrak Bürosund. 


S 


MHP ~> 


İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ BAŞ Akademimiz eğitim birimleri için aşağıda 11 kalemde zarf ve eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
Her bir kalem için ayrı ayrı verilecek 1, Grup teklif mektupları ihale saatinden 1 saat önce İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi pları ise İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü Kışlaönü-Beşiktaş /İst. Genel Sekreterliğinde toplanacak olan satınalma komisyonlarına verilmiş olacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler ka- 


Ecevit, 12 Mart karanlığına karşı yükselen sesiyle halkımızın umudu olmuştu. Faşist güçlere karşı tutumu sebebiyle dir ki, gittikçe artan tempoyla geniş halk yığınlarının desteğini” kazandı. 

Seçim gezilerinde faşist güçlerin suikast girişimlerine, gezisini engelleme girişimlerine karşı da Ecevit tutum almıştı. 
O tutumdur ki Ecevit'i iktidar yaptı. 

1977 seçimlerinin son 
gezisinden dönerken Kızılay'da yağmurlu bir havada onbinlerce insanın nasıl bir bekleyiş içinde olduğunu gözlerimle görmüştiim. 

Şimdi halkm yillarca umut gözüyle baktığı Ecevit iktidarda, ama Ecevit'e suikast hazırlayan, gezilerine engel olan faşist güçler yine ellerin- de makinalı tüfekleriyle halkımızı katletmekte. 

Ecevit'in yönetimi devraldığı günden bu yana faşist güçlerin silahlı katliamı hızla devam etmektedir. Aslında faşist güçler, Ecevit Hükümetinin de başka bir hükümetin de anarşiyi önleyemeyeceğini, faşist diktatörlükten başka çıkış yolu olmadığını İspatlamaya çalışmaktalar. 

Ecevit ne yazık ki faşist güçlerle mücadelede daha önce aldığı kararlı tutumu göstermediği için, önceki gibi başarılı olmadı. Hükümetin yeni kurulduğu günlerde halkımız Ecevit'ten bir şey- 


ler beklemekteydi. En` 


azından can güvenliğini sağlayacağı inancı vardı. Kamu kuruluşların- da yuvalanmış faşistler de hesap sorulacağı korkusu ve kuşkusu içindeydiler. 


Ne zaman ki. Ecevit. 


Hükümeti meselelere ter-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Balıkesir, Sivas Tunceli 'den Avukatlar. 


e © 


Ecevit'in önündeki iki yol 


Hüseyin Gökçearslan 


AVUKAT 


MEM-DER Hukuk Müşaviri 


sinden bakmaya başladı, ne zaman kı Ecevit Hükümeti hakim sınıfların güvenini kazanmak için işkenceciler, katiller yerine Pol-Der'li polislerin yakasından tutmaya 


„kalktı, faşistlerin korku- 


su dağıldı. Bu Hükümetin rotasının bozuk olduğu, yüklenmekle daha da bozacaklarına inandılar ve o günden sonra da kimliklerini gizleme gereğini duymadan faşist çetelerle el ele yükleniyorlar. P 

Ecevit yönetimi meselelere tersinden bakmaya devam etti, Muhalefet te iken, siyasal mahkemeler kurulmasına, yeni yasalar çıkarılmasına karşı çıkan Ecevit, dediklerinin tersini yapmaya kalktı. 
Yine 1974'teki hata tekrarlandı, hesap sorma yerine, sünger çekme siyaseti uygulandı. Geçmiş dönemin  işkencecilerin- den, görevini kötüye kullanmış görevlilerden hesap sorma yerine onlarla dostça geçinmeye önem verdi. Eski dönemin suçluları Ecevit o döneminde daha üst görevlere yükseltilirken, namuslu insanların ya yakasından tutuldu ya da kenara itildiler. 

Bu tutum faşist güçleri daha da pervasızlaştırdı. Faşist güçlerin bu Hükümeti kısa zamanda yıkacağız biçimindeki iddiaları, bu çekingen: ve tersine işleyen tutumla 


birleşince en azından Ecevit yönetiminin de vamlılığı konusun da inanç yaratılamadı. 
Hukuka saygılı kolluk kuvvetleri küstürülüp çalışamaz duruma getirilirken, faşist görüşte olanlar yakında kurulacak faşist bir iktidara gönüllerini bağladılar. 
Onun içindir ki anarşinin üzerine bunlarla gidilemedi, gidilemezdi de. 
Hükümete rağmen Kahramanmaraş'ta kol-İuk kuvvetlerinin görevini yapmamasının, faşist güçleri dağıtmamasının nedeni budur. İstenseydi anında dağıtılırdı bu faşist çeteler. 
Kahramanmaraş'ta akıtılan yüzlerce insanımizin kanına rağmen Ecevit hâlâ doğru yolu seçmiş değildir. Hâlâ faşist cinayet şebekelerinin şeflerine barış çağrıları yapmakta. Bu tutum komik olmanın da ötesinde çok üzücüdür. Kimdir bariş çağrılarının muhatabı? MHP, Kontrgerilla ve ETKO. Zaten bunlar varlık sebeplerini bu tür saldırganlığa borçlular. Başka türlü de yaşama şansları yoktur. Öyleyse bunlara barış çağrıları yapma yerine tepelerine halktan aldığın 45 
milyonun gücüyle inmek gerekir. Onları sadece bu 


yola getirir. 
Ecevit kırıp dökme- den demokratik kural- 


lar içinde anarşinin kay- 


nağını yok edeceğini iddia ediyordu. Hep anarşinin kaynağı etrafında çember çizmekle övünüyordu. Kimin, kimin etrafında çember çizdiğini Maraş'ta akıtılan yüzlerce masum insanın kanı bir daha gösterdi. 

Ve bu kan seli akma- ya devam ederken Ecevit aynı şaşkın üslubu bir daha kullanarak ka nayan Yaralara bir midi daha acı verdi. Devletin gücü bunları bastırabilmiş, fakat demokratik ölçüler içinde hareket edilmiş. Bravo sana. Bize kalırsa bu sözlere Ecevitde inanmaz. 
Kime uygulanır demokratik ölçüler? Yüzlerce insanın ocağını söndüren, işgal kuvvetlerinin bile merhamet sınırını aşan bu açıkça katliamlar karşısında, demokratik ölçüler kullanmak eğer gerçekten doğruysa halka ihanettir. Ama biz Ecevit'in bu sözlerinin samimi olduğuna inanmıyoruz. 

Bir acz, bu tür sözlerle kapatılmak isteniyor. Ama bu tür sözler artık hiç bir şeyi kapatmaya yetmemekte. Kaldı ki yüzlerce masum 


yurtseverin akıtılan kanı- , 


nın üzerine hiç örtemez. 

Şunu açıkça kabul etmek gerekir ki, Ecevit' e rağmen, Hükümetine, bağlı kolluk kuvvetleri olayları önlemek istememiştir. Ve bu olayları 


yaratanlar da biz söyleyelim Çiğli Havaalanında Ecevit'e suikast düzenleyen, 1 Mayıs'ta 36 yurtseverin kanına giren, bu güne kadar yüzlerce in-Sanımızı kurşunlayan Kontrgerilladır, MHP' dir ve ETKO'dur. 


Hükümet olmakla birlikte iktidar olamadılar. 
Bu gidişle de olma şansları yoktur. Suçluların Yakasından tutmayan bir 


“hükümet, faşist güçlerin 


kursaklarındaki hayallerin gerçekleşmesine zemin hazırlar. Ne zaman halka güvenip halk düşmanlarının üzerine, muhalefette iken yaptığı gibi, seçimlerde önüne çı karılan haydutlara yaptıġı gibi, Taksim mitinginde Demirel'in korkutma ve Uyarı girişimin- de yaptığı gibi kararlı bir tutum alırsa o zaman bu işin üstesinden gelinir. 

Bu gün emniyet kuvvetleri, deneteminde bile değil, savcılar da öyle. 


ETKO davaları. kırk parçaya bölünerek, ayrı ayrı davalar ola- 


rak yürütülmekte. Oysa Suç Ceza Kanununda belirtildiği gibi "çetecilik'! 
Ama savcılar bunların kurtulması için böyle münferit davalar olarak yürütmekte. Bu yüzdendir ki bazıları şimdiden yakayı sıyırdı. 


Aslında tarihi bir anda Yaşıyoruz. Ecevit halka güvenip halk düşmanlarının yakasından tuttuğu zaman her şeyin üstesinden gelecektir. 

Ama kurtla kuzuyu bir arada yayma anlayışını, herkesi idare etme siyasetini sürdür düğü, halk düşmanlarından hesap sorma Yerine, yüzünü çevirdiği sürece, ne kadar iyi söz etse sonunda kendisi yıkılır. 


“Kontrgerilla hakkında soruşturma açılmalıdır” 


BALIKESİR'DEN 
Avukat Fevzi Şen 

Kontrgerillanın varlığı ve bu varlığın oluş nedeninin tamamen de mokrasiye yöneltilmiş olduğu kuşkusuzdur. 


ş şartnameler her gün mesai saatlerinde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ayniyat haz ve aletler için İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü an dilekçe karşılığı alınabilir. Posta ile şartname gönderilmez. 
Taliplilerden geçici teminatlarını nakit olarak yatırmak isteyenler İstanbul 1 Sayılı Okullar Saymanlığına müracaatla oranın veznesi- 


Banka teminatları veya yatırılan geçici teminat karşılığı alınan makbuz dış teklif zarfında bulunacaktır. Ayrıca firmalar bu ilanın gazetelerde ilk yayın tarihinden sonra alacakları meşguliyet belgelerini, şahıslar ise 1978 yılı tasdikli ticaret odası belgelerini yine dış zarf içine koymak mei.buriyetindedirler, Teslim süreleri konulara ilişkin teknik şartnamelerde belirtilmiştir. 


MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE IHALE CİNSİ VE ÖZELLİĞİ MİKTARI BEDELİ TL. TEMİNAT GÜNÜ SAATİ I. GRUP x 
Hidrolik Taşıyıcı 1 Adet 126.000.— 7.550. — 10.1.1979 13.00 
Üçbulutlu masa pantografı ve 
Freze bıçağı, bileme cihazı 1 Adet 480.000. — 22.950 — 10.1.1979 14.00 
Tabure 520 “ 130.000 .— 7.150.— 10.1.1979 15.00 
Resim Sehpası 100 " 200.000 — 11.250. — 10.1.1979 15.00 
Çizim Masası 260 650.000.— 29.150.— 10.1.1979 15.00 
Kartoteks Dolabı ig S 117.000.— 7.000.— 10.1.1979 16.00 
Harita proje dolabı 2i k 198.000.— 11.150.— 10.1.1979 16.00 
Fotoğraf Makinası ve yardımcı gereçleri 4 Takım 299.300.— 15.722.— 10.1.1979 17.00 
Ağır stüdyo kamera sehpası 2 Adet 54.000. — 3.950.— 10.1.1979 17.00 
Agrandizor Poz Saati Py: 10.000.- 750.— 10.1.1979 17.00 
Episkop yz 17.000 — 1.275. — 10.1.1979 17.00 
Elektronik dizgi makinası iie 715.000 — 34.750.— 11.1.1979 10.00 
Epidiaskop gı 60.000.— 4,250. — 11.1.1979 11.00 
MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE CİNSİ VE ÖZELLİĞİ MİKTARI BEDELİ TEMİNAT GÜNÜ SAATİ 


KANLIGINDAİy 


gösterilen cihaz ve aletler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 


Özellikle son zamanlarda toplum içerisinde ki anarşinin temelinde yasalarla bağımlı bulunan mevcut iktidarın yerini, güçsiz bir hale sokmak ve bu Zaaftan istifade ile doğan iktidar boşluğunu 


2.GRUP 


Xenon lambalı 
35 mm. film 
projeksiyon makinası Diyafozitif projeksiyon 

cihazı 

45 mm. film 
projeksiyon 

makinası 


3 Adet 165.000 — 


2 Adet 88.000 — 


32.000 — 


9.500. — 


5.650 — 


10.1.1979 


10.1.1979 


10.1.1979 


10.00 


11.00 


10.00 
(Basın3 0320-1775) 


tamamen kendi görüş ve düşüncelerine uygun, yasa tanımayan, Taşizmden kaynaklanan bir iktidarla doldurmaktır. 

Milli birlik ve bütünlüğe Türk toplumu için en fazla ihtiyaç bulunduğu bir devrede bu yöntemlerie bütünlüğü bozmanın emperyalistlerin arzusunun gerçekleşmesi ve onların ekmeklerine yağ sürmesi mahiyetini taşıyacağı, her kendini bilen ve toplumu düşünen, olayları izleme yeteneğine sahip bulunan kişilerce bilinmekte ve görülmektedir. 

Kontrgerilla veya yasa dışı oluşmuş bulunan teşkilat ve cinayet şebekderinin dağıtılması için her şeyden önce bunlara kaynaklık eden ve ettiği gayri resmi olarak bilinmekle birlikte haklarında hiç bir işlem yapılmayan, yasal kurulmuş her türlü dernek, parti ve buna benzer teşkilatlar üzerine yürünmel idir. Bulgular açıklanmalı, halka anlatılmalıdır. Halkın aldatılmasının önüne ge çilip, gerçek, kanıtlarıyla 


' bilikte ortaya konulma- 


lıdır. 

Sanıkların yakalanmasında ceza mahkemelerinin usulünün öngörmüş olduğu davaların, birleştirilmesi yönüne gidilmedidir.Aynı mahkeme lerde yargılanmalı, deliller tamamlattırılmalıdır. 
Aynca Cumhuriyet Savcıları, emniyet görevlileri, MİT teşkilatı, toplamış oldukları delilleri birbirlerine haber vererek ve değerlendirerek harekete geçmeleri halinde yasa dışı oluşmuş cinayet şebekeleri dayanak ` bulamayacak ve pek kısa zamanda eriyecek, demokrasi bu sınavdan başarıyla çıkacaktır. 


SİVAS'TAN 


Avukat İsma4 Bilgin 

Bir insan, bir yurttaş olarak ben de hu işkenceci ve canilerden hesap sorulup cezalandırılmalarını istiyorum. 


Kontrgerilla denilen gizli karanlık örgüt Amerika' nın Türkiye gibi geri kalmış ülkelörde ülkelerinin bağımsızlığını o savunan yurttaşlara karşı örgütlediği faşist bir mihraktır. Bunlar AYDINLIK gazetesinin açıkladığı gibi 12 Mart'tan bu yana Türkiye'de anarşinin kaynağıdır. Sivas'ı da kana bulayan'MHP ve Kontrgerilla denilen faşist cani teş kilatlarıdır. MHP ve Kontrgerilla gibi faşist örgütler bağımsızlık mücadelesinin önüne dikilen engellerdir. Kardeşi kardeşe, halkı birbirine kırdıran bu faşist örgütlerin varlığı bile kanunlarımıza göre aykırıdır. Bunun için önce 
MHP ve devlet içindeki Kontrgerillacı elebaşıları mahkum edebilmek için bunların haklarında davalar açılıp yargı önüne çıkarılmalıdırlar. 12 Marttan bu güne kadar işledikleri caniliklerin ve çağdışı işkencelerin hesabını tek tek sorarak cezalandırmak lazımdır. Hükümet bu meselede kararlı olmalıdır. Bütün Türkiye halkı gibi Sivas halkının da tek isteği bu canilerin yakalarına yapışılmasıdır. 


Avukat Ali Çimen 

Hukuka ve yasalara aykırı davranan kişiler, Kontrgerila içinde bulunuyorsa biz de onların cezalandırılmasını istiyoruz. Ve her zaman da bu kişilere karşıyız. 

Kontrgerillayı oluşturan kişilerin haklarında gerekli tahkikatın yapılarak kanuni yollara başvurulması temennimiz. 

Basına yapılan her türlü baskıya ve sansüre karşıyım. 


Avukat İsmail Şahin 

Evvela halkımızın bir gerçeği kesinlikle kabul etmesi gerekir. O da Kontrgerillanın , var olduğu, ileri çizgide olan yurtseverere karşı aşamalı bir imha yöntemi uyguladığıdır. 


Türk basınında, bu acı yarayı yürekli bir biçimde deşmiş bulunan Aydınlık gazetesi bana göre ilk kez ülkemizde halka göre, halka dönük bir hizmet götürmüştür. 

Siyasi çevrelerin bu konudaki tutum ve yorumuna gelince, gerek MẸ, gerekse CHP ağırlıklı Hükümet soruna seyirci kalmaktan öte hiç bir şey yapmamıştır. 

Kontrgerillanın üzeri ne gitmek yerine, bu konuda gerçekleri yayınleyan, sergileyen Aydınlık gazetesi resmi çevrelerin boy hedefi olmuştur. 


Bana göre bir kuruluşun somut davranışlarını 'yargılarken kesin tek ölçü halkın yararına olup olmadığıdır. Halkını gdeceğe hazırlayan yurtsever bir düzeye getiren her hareketin yanındayız. 


TUNCELİ'DEN 


Avukat Veli Yıldırım. 
Türkiye Barolar Birlği üyesi 

"Böyle bir yayın Türkiye'de ilk defa yapılan bir yayındır. Bu aynı zamanda basın özgürlüğü konusunda atılmış cesaretli ve ileri bir admdır. Bütün demokratik kitle örgütleri ve yurt severler bu Yayına destek olmalıdır. Hatta tüm basında da üzerinde durulmalıdır. Bu yöndeki yayın daha da somuta indirgenerek devam ettirim didir, 

"Bizim vadandaş olarak Hükümetten beklediğimiz Kontrgerilla denilen bu örgüt hakkında so- 


ruşturmaya başlamasıdır. Hükümet bu konuda cesaretli davranmalıdır. 


"Tunceli'de devrimci bir potansiyel var. Fakat devrimci bilinç henüz kitlelere yeterince ulaşmamıştır. Ben bütün grup ve kişilerin faşizme karşı ortak bir çizgide birleşmderinden yanayım. 


Kimden gdirse gesin şiddete kesinlikle karsıyım." - 


Sahte sağı... 


Herşeyin sahtesi olur ama sağcı'nın sahtesi olur mu demeyin. Niye olmasın? Bal gibi olur. 

Bakın nasıl olur? Anlatayım size. 

Adam, hızlı bir militan. Hem öyle bir mi litan ki, askeri yöntemlerle yetişmiş. Silah kullanmak. bomba yapmak. sabotaj planlamak: ta korkunç bir uzman! . 

Ne yapıyor bu adam? 

Gidiyor Allahın kutsal evine (Camiye) cemaati kışkırtıyor: 

"Ey cemaat.. diyor. "Din elden gidiyor." 
Oysa kendisinin dinle, imanla, hele de İslam'la ouzaktan-yakından bir alâkası yo Kimbilir beki Şamanist beki de dinsizdir! 
Elden giden de din değil, kendi kurtarılm 

kaleleridir! 

Aslında maksadı başka onun. 

Planladığı katliama cami cemaatini âlet etmek istiyor. 

Ve akıl-almaz demagojiyle masum vatandaşları ayaklandırıy or. 

Dileğine erişmiştir artık. 

Zira toplum psikolojisinin etkisiyle halk galeyana gem iştir 

Sonra ne yapıyor adam? 

Alıyor satırı eline -kurbanlık koyun gibikıtır kıtır insan kesiyor. Ortalığı kana buluyor. 

Sorduğunuz zaman da, bu katliamı Allah adına yaptığun söylüyor. 
Bak şu insan kasabına, bak şu kurnaza... 

Allah'tan korkmaz, kul'dan utanmaz adam! 

Bomba atıyor, allah adına diy or... 

Kurşun sıkıyor, Allah adına diyor... 

Satır sallıyor, Allah adına diy or... 

Kısacası ne yapsa Allah adına, müslümanlik adına, milliyetçilik adına, sağcılık adına... 

Durun şimdi burada: 

"Allah'ın yarattığı canı, kulun alması İslâmın neresinde var söyleyin Allahaşkına?" 

Biri çıkıp, anlatsa da anlasak. 

Nasıl islâmcılık bu? Böyle sağcılık olur mu? 

Bunlar sağcı falan değil, beli. Yüzdeyüz Türk sağı'nın arasına sızmış ajan! 

Sağcılık; sadece arkasına gizlendikleri bir paravan! 

Düpedüz kati bunlar. 

Gözlerini kan bürümüş. Susadıkça su niyetine kan içiyorlar! į 

Vampir desen değil. Daha da beteri. 

İşin kötüsü Allah'ın yasakladığı her işiz Allah adma yapıyorlar. Ve kirli emellerine insanların kutsal değerlerini alet ediyorlar. 
Nefret! 

Çağ-dışı amaçlarına ulaşmak için onlara göre herşey mübah... 

Nerede bir darbe, nerede karanlık işler varsa, orada hazır ve İlazırdırlar maşallah} 

Mafia'nın, CIA'in Türkiye şubesi mübarek! 

XXX 

Sizler; mili ve dini duyguların istismarcıları. Bebesiyle, dedesiyle; yaşlısıyla, genciyle; sağcısıyla solcusuyla sürüyle masum insanın kanına girmiş sizler... 

Kana bulanmış ellerinizi temizlemeye yetişmez zemzemler! 

SAHTE SAĞCI!.. 

Bu lâkabı Türk sağının ve İslâmın arasına sızmış; fitne, fesat ve cinayet yuvalarına ithaf ediyorum. 

Buyursunlar, güle- güle kullansınlar! 


\ 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOGU PERİNÇEK 
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


Turancılığa ve Irkçıltğa Karşı Mücaaele- 


7? gs 


Bu kitapta 
ÇKP'nin 
SBKP'nin 
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Uluslararası 
Komünist Hareketin a 
. ... areketi içinde 

Genel Çizgisi "Dokuz Makale 


I diye anılan ve ünlü mektubu yorumlayan yazılar 


tarihli mektubuna verdiği cevap ile dünya devrimci 
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31 Aralık 1978 


(Aydınlık) 


Yugoslavya Devlet Başkanı Tito. 


Tito, yeni yıl mesajında, savaş tehlikesine dikkat çekti 


DIŞ HABERLER ğindi. Tito artık dünya- 


SERVİSİ nın görünüşünün değişmekte olduğunu, daha Yugodavya Devlet çok sayıda ülkenin, ege 


menliğin ve bağımsızlığın korunmasından ya- 


na olduğunu kaydetti. 


Başkanı Tito, yılbaşı dolayısıyla verdiği demeçte, savaş tehlikesine işaret etti, savunmanın ve silahlı kuvvetlerin kapasitesinin (o genişletilmesi gerektiğini belirtti. 

Tito demecinde uluslararası sorunlara da de- 


KAM MTA KALE 


© Dörtlü Çete'nin denetimindeki Wenhui Bao gazetesi, Başbakan Çu En-lay'a sinsice saldıran makaleler yayınladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti uluslararası politika sahnesinde büyük adımlar atarken ülke içinde de dört modernleşme hareketini yürütüyor. Bu arada, Mao Zedung'un "'Geçmişte hatalar yapılmışsa, bunlar incelenmeli ve hatalar düzeltilmelidir" şeklindeki talimatı uygulanıyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılarından Deng Siao-ping geçtiğimiz ay Robert David Novak adındaki bir gazeteci ile yaptığı söyleşide, "Tien An-men olayı" olarak adlandırılan hareketin tamamen devrimci bir içeriği olduğunu açıkladı. Çin Komünist Partisi'- nin (ÇKP'nin) Pekin Belediye Komitesi aldığı bir kararla, halkın Nisan ayı başında Başbakan Çu En-lay'ı anmak için büyük bir toplantı yaptığını ve devrimci bir eylemde bulunduğunu bildirdi. Dörtlü Çete'nin bu olayları tahrif ederek Merkez Komitesini ve bütün hal-Kı aldatmaya çalıştığını belirten Pekin Belediye Komitesinin kararı, ÇKP Merkez Komitesi tarafından da onaylandı. 

ÇKP'nin günlük yayın organı "Renmin Ribao" (Halkın Günlüğü) 21-22 Kasım tarihli sayılarında, Tien An-men Olayındaki gerçek başlığı altında iki günlük bir yazı dizisi yayınladı. Aşağıda bu yazının önemli bölümlerini özetleyerek aktarıyoruz: 


TARİHİN ÇARPTIRILMASI ENGELLENDİ 


"1976 yılında Tien An-men Meydanında cereyan eden ve o zamanlar "'karşı-devrimci siyasi olaylar” olarak nitelenen hareket, aklanmıştır. Böylece tarihin çarptırılması engellendi. Bu durum, Parti Merkez Komitesi ve Başkan Hua" nın önderliğinde sürdürülen Dörtlü Çeteyi teşhir ve eleştiri kampanya- 


Laos 
Devlet Başkanı, 
Çin ile dostluk 

bağlarının güçlenmesini istedi 
© Sufanuvong, bir Çin heyeti ile görüştü 


VİENTİANE 


Laos Demokratik 
Halk Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı ve 
Laos Yüksek Halk 
Meclisi Başkanı Souphanouvong (Sufanuvong) bir Çin heyetini başkentteki özel evinde kabul ederek, heyet mensuplarıyla dostça bir görüşme yaptı. Çin heyetine, Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Şu-tao başkanlık etti. 


Laos Devlet Başkanı Şouphanouvong, o görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Çin ve Laos halkları arasındaki geleneksel ve militan dayanışmayı şükranla" andı. Soupha nauvong, Çin ile Laos 


arasında dostluk bağlarının (o güçlenmesi için bundan 


sonra da var gücüyle çalışacağını açıkladı. 

Görüşmeye, Çin 
Halk Cumhuriyeti’ 
nin oVientiane'deki Büyükelçisi Siu Huang da katıldı. 


1916. ALARN 


Avrupa Ortak 
Para Sisteminin uygulamaya girme 

tarihi ertelendi 


BRÜKSEL /PARİS 
Aralık ayında Brükse'de yapılan bir toplantıda kararlaştırılan Avrupa Ortak Para Sisteminin (ECU) uygulamaya geçiş tarihi ertelendi. Hatıranacağı üzere İngiltere dışındaki nin dahil olduğu sistem, normal darak 1 Ocak 1979'da uygulanmaya başlanacaktı. 

Belçika Ulusal Bankasının bir sözcüsü 29 Aralıkta yaptığı bir açıklama ile i Ocak tarihinin ertelendiğini bildirdi. 

Fransız Hükümetinin bir temsilcisi ise, Fransa'nın tarım siy asetine ilişkin talepleri karşılanmazsa, Ortak Para Sisteminin uygulama safhasına giremeyeceğini belirtti. 

Bilindiği gibi AET ülkederi içinde, en fazla tarımsal üretimi olan Fransa, topluluğun diğer üyelerine tarım ürünlerini kendi tespit ettiği fiyattan satmak istiy or. 

Avrupa Ortak Para Sistemi, AET ülkderi arasındaki ticaret ilişkilerinde uyum sağlamak ve üye ülkderin paralarını istikrara kavuşturmak amacıyla bir önlem olarak hazırlandı. Amerikan dolarının sürekli olarak değer kaybetmesi karşısında, AET ülkederi bir araya gelerek siyasi alanda gelişen birliklerini mali alanda da uygulamak için girişimlerde bulundu. 


8 AET üyesi 


ABD Maliye Bakanı Blumenthal: 
"OPEC'in kararı, 
ABD ekonomisine 


darbe indirdi” 


DÜSSELDORF 
(THA) 

ABD Maliye Bakanı Michad Blumenthal, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör. 
gitünün (OPEC) ham petrol fiyatına yaptığı zammın ABD' 
nin diş ticaret açığını artıracağını söyledi. Almanya'nın 


Düssseldorf kentinde 


yayınlanan o ginlük mali gazete Han desblatt a bir demeç veren Blumenthal, petrol zammının 
ABD'nin ekonomik büyüme hızını yüzde 
0,15 oranında düşüreceğini ve diş ticaret açığına 3,5 milyar dolar ekleyeceğini beirtti. Blumenthal, bunun 
ABD'deki enflasyon artış hızını yüzde 0,3 oranında yükseltece. 
ğini de açıkladı. 
ABD Maliye Bakanı şöyle dedi: 

“OPEC'in kararı, 
ABD'nin ekonomik durumuna bdirli bir şekilde darbe indirmiştir." 


Sol başta, Sovyetler Birliği'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde konuşma yapan Eritreli devrimci görülüyor. Sağdaki fotoğrafta ise, Eritreli gerillalar, Sovyet Mig uçaklarını kollarken. 


"RUSYA VE KÜBA, AFRİKA'DAN DEFOL!” 


Danimarka'da Sovyetler'in Eritre saldırısı protesto edildi 


@ Gösteriyi Sol Sosyalist Parti ve Danimarka Komünist Partisi de destekledi 


KEMAL KOÇ 
KOPENHAG'DAN 


kına karşı giriştiği saldırlar Sovyet Büyükel-BİLDİRİYOR  çiliğinin önünde yapılan Danimarka'nın baş- bir gösteri ile protesto kenti Kopenhag'da, Sov edil di yetler Birliği'nin Afrika Danimarka'da yaşa Roynuzunda Eritre hal- yan Eritreliler tarafından 


İN'DE TIEN AN-MEN “OLAYININ ARDINDAKİ GERÇEK (1) 


yük Proleter Kültür Devrimi boyunca, görünüşte "sol" ama özde aşıkı sağcı, bir çizgi izlediği anlatılıyor. 
Partinin 1973'teki 10. Kongresinde Dörtlü Çete'nin Çu En-lay'a karşı çıkarak parti ve devlet iktidarını gaspetmek istediği belirtiliyor. Dörtlü Çete'r.nin daha sonra da Parti Merkez Komitesi Mao'nun talimatlarına 


5 Nisan 1976. Tien An-men Meydanında yüzbinlerce insan Çu En-lay'ı anıyor. İşte, bir devrimci kanıyla yazdığı söylev 
metnini okuyor: "'Çu yoldaş seni sonuna kadar savunacağız." À 


leştiriyordu. 
"Şanghay'da kontrol ettiği 
adındaki gazele, 5 
yayınladığı bir 


dusunun 


sansür etti. Aynı 


Dörtlü Çete'nin 
“Wenhui d 
Mart tarihinde yazıda Başbakan 
Çu En-lay'ın Halk Kurtuluş Or örnek askeri Lei yoldaş hakkında söylediği sözleri ayın 


Dörtlü Çete, parti ve devlet iktidarını gaspetmek için tertipler peşindeydi 


Mezarlığına giderek Çu En-lay yol daşı andı. ŞanghaysPekin treni Nanking garında durunca, öğrenciler, demiryolu işçileri ve yolcuların da yardımlarıyla vagönlara mücade lelerini anlatan yazılar yazdılar Böylece Nanking'in mücadelesi, Şanghay-Pekin hattındaki bütün il ve ilçelere, Pekin'e kadar ulaştı “Pekin halkı, uzun zamandır "Wen hui Bao'nun" karşıdevrimci tutu mu yüzünden rahatsızlık duyuyor du. Başbakan Çu Ens-lay'ın anısını ve Başkan Mao'nun devrimci çizgisini savunmak için Tien An-men meydanında büyük bir toplantı düzenledi 

"ÇKP yayın organı, yazının "Çu Enday'ın ansın onurlandırmak ve Dörtlü Çete'yi mahkum etmek" arabaşlığını taşıyan bölümünde, Pekin halkının Tien An-men meydanındaki devrimci eylemini anlatıyor: İlk önce Pekin Sedikalar Birliğin- den işçiler gidiyor çelenkler konuyor, Çu En-lay'ı anıyor ve devrimci konuşmalar yapılıyor. Daha sonra Parti MerkezKomitesine bağlı dairelerin çelenkleri getiriliyor meydana. Çeşitli devlet dairelerinin ve parti komitelerinn temsilcileri mesajlar okuyor. Halk Kurtuluş Ordusunun yetkilileri meydana geliyorlar. Alanda toplanan halk "Enter. 
nasyonal" marşını söylüyor.” 


DEVRİMİ SÜRDÜRELIM 

4 Nisan günü Çin'de geleneksel 
olarak ölülerin anıldığı "Aydınlık günü" olarak kabul ediliyor O gün Dörtlü Çete'nin yasaklamasına rağmen onbinlerce insan alana doldu. Alanda iki ln aşkır. 
insan vardı. “Devrimi Sürdürelim “ "Başbakan Çu sana sonuna kadar bağlıyız” şeklindeki sloganlar Çu En-lay'ın anısına yazılmış binlerce şiir duvarları süslüyordu. 

Congwen semti kimyevi madde- 


Bao' 


Feng 


inde 


, desteklendi 


sında ve istikrarı tekrar sağlama mücadelesinde kazandığımız büyük bir zaferdir. Bu durum aynı zamanda, Başkan Mao'nun öğütlediği gerçeğin olgularda aranması şeklindeki Marksist ilkenin de bir zaferidir. 

Yönetimi Dörtlü Çete tarafından gespedilen "Renmin Ribao", gericilerin elinde, karşı-devrimci bir kamuoyu yaratacak bir organ olarak kullanıldı. Tien An-men Meydanı olayları sırasında, Dörtlü Çete ve aianları yalan haberler yaymak için bu gazeteyi kullandılar ve kanlı Tien An-men olaylarının meydana zelmesine büyük ölçüde katkıda buundular. 8 Nisan 1976 tarihinde "Tien An-men Meydanındaki karşılevrimci siyasi olay" başlığı altında yayınladıkları yazıda, olayları tahrif zttiler, halka kara çaldılar ve Başzan Yardımcısı Deng Siao-ping'i tuçladılar.Daha sonra da bu olayı düyük ölçüde sömürerek, devrimci talk kitlelerine baskı uygulamaya ıe merkezi veya mahalli kademelerle görev yapan çok sayıda Partili zadroyu, hükümet ve ordu mensu 


Çu Enr-lay'ı anmak için meydana konan binlerce çelenkten biri. Çelengin altında Başbakan Çu En-lay'- ın anısına yazılmış bir şiir. 


bunu devirmeye kalkıştılar. Dörtlü Çetenin Parti'ye ve halka karşı işlediği suçlar affedilecek cinsten suçlar değildir. "Renmin Ribao" çalışanları Tien An-men Meydanı olayları ile ilgili gerçekleri, su yüzü- ne çıkarmayı görevleri bilmişlerdir. 
OLAYLARIN KÖKENİ 

Yazının bu bölümünde Dörtlü 

Çete'nin Lin Biao ile birlikte Bü- 


uygunbir şekilde çalışan Deng Siaoping'i "Sağcı rüzgarın kaynağı" deyimiyle karalamaya başladığı açıklanıyor. 


ÇU EN—LAY'I ANMAK YASAKLANDI 

"Renmin Ribau "nun yazısı şöyle devam ediyor: "8 Ocak 1976'da Çu En-lay'ı yitirdik. Bu ölümle Çin halkı da, güçlü bir desteğini kaybetmiş oldu. Ama. Çu En-lay'ı anmak siyah kolluk takmak, beyaz çiçek taşımak- yasaklandı. Çalışma birimlerinde Çu'yu anmak için top lantılar düzenlemek de yasak ilan edildi. İnsanların üzüntülerini ifade edebilmeleri için hiç bir imkanları yoktu ve halk kızgınlığını uzun zaman içinde gömemezdi. Halk, bu gayri meşru yasaklamaları kınadı. 
Başkent halkı, Tien An-men meydanına giderek çelenkler koydu ve Halk Kahramanları Anıtı önünde Çu'nun anısını dile getiren konuş malar yaptı. Başbakan Çu En-lay ın muzaffer simasi, milyonlarca Çinliyi cesaratlendiriyor ve karşı konulmaz bir şekilde onları bir- 


yayınlanan bir başka yazıda şöyle deniliyordu: "Kapitalist yolcusu bir parti sorumlusu, eskiden yerin den alınmış olmasına rağmen bugüne kadar yaptığı hataları reddeden birbaşka kapitalist yolcuyu yeniden mevkine geri getirmek istiyor' Bütün açıklığı ile görüldüğü gibi, Başbakan Çu En-lay'a sinsice saldıran Dörtlü Çete Parti ve devlet iktidarını ele geçirmek için tertipler hazırlamaktaydı. 

“Wenhui Bao'nun" Çu En-lay düşmanı bu iki makalesi aslında, Tien An-men meydanı olaylarına yolaçan bir kıvılcım oldu. 


NANKİNG HALKI 

“29 Mart günü, sokağa dökülen Nanking halkı duvarlara "Wenhui Bao'nun" Parti düşmanı makaleleri, Parti ve devlet yönetimini gasp et mek isteyenlerin verdiği ilk sin yal dir.” “Bu tertiplerin sorumlularını devirene kadar' mücadeleye devam etmeye yemin ediyoruz" şeklindeki sloganları taşıyan pankartlar aslı, Nanking halkı daha sonra, Yu Hua Tai adındaki devrimci sehitler 


ler fabrikasında çalışan Suën Cengyi adındaki bir işçi yazdığı şiirde, Çang Cuen-kiao'yu Kiang Sing'in ve Yao Wen Yuan'ı açıkça eleştirdi. 
Bu şiir asıldıktan sonra, kağıdın kenarına birçok insan, "Doğru" "Çok iyi bir fikir" "çok iyi" diye not düştü. 


Tien An-Men meydanı, Çin tarihinde çok önemli olaylara şahit olmuştu: 4 Mayıs 1919'da Çin halkı emperyalizme ve feodalizme karşı ilk isyanını burada başlatmış, 5 yıldızlı Sosyalist Çin'in bayrağı, 1919' da ilk defa yine bu . alanda direğe çekilmişti. Şimdi aynı alanda Çin Komünist Partisinin içindeki iki çizgi mücadelesine de Tien An- men meydanı halk hareketine sahne oluyordu. 


YARIN. 


DÖRTLÜ ÇETE'Yİ 
HALK DEVİRDİ 


düzenlenen gösteri, Parlamentoda dokuz miletvekili olan Sol Sosyalist Parti (VS), Danimarka Komünist. İşçi Partisi ve çeşitli devrimci örgüt ve kuruluşlar tarafından Gösteriye 
Kopenhag ‘Türkiye Halk Birliği de katıldı 

"RUSYA'NIN SAHTE 

SOSYALİST YÜZÜ" 

Sovyet' Büyükelçiliği önünde bir konuşma yapan Eritrdi bir devrimci özetle şöyle dedi: 

"Biz, Eritre halkının bir parçası olarak, halkımızın kurtuluşu ve ülkemizin bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Sovyetler, ilk önceleri bizim haklı mücadeemizi destekler gibi görünüyordu. Çünkü o zamanlar Etyopya ile arasmda açık bir işbirliği yoktu. Ancak Eritre halkı Sovyetlere karşı dikkatli bir politika izlediği için bize saldıran Etyopya cuntasını desteklemeye başladı Sovyetlerin Eritre halkının kurtuluş mücadelesini bastırmak için Etyopyu cuntasını o desteklemesi onun sahte sosyalist yüzünü daha da açığa çıkardı. Sovyetlerin Eritre'ye karşı giriştiği saldırların, ABD emperyalistlerinin Vietnam ve Kamboçya halklarının bağımsızlık ve kurtuluş mücadelderini bastırmak ve yok etmek için yaptığı saldırılardan hiç farkı yoktur. Çünkü Eritre halkı da, bugün bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi veriyor. Sovyet saldırganları, yalnız Eritre halkının bağımsızlık mücaddesini engdlemiyor, Vietnam’ Kamboç- ya'ya saldırtıyor. 

"Bugün Eritre halkı, 
MIG savaş uçakları ve napalm bombaları ile yok edilmek isteniyor. 
Fakat dünya halkları Eritre halkının yanındadır. 

"Rusya'nın, Eritre halkının mücade esini bastırmak istemesinin nedeni, stratejik öne- mi büyük olan Eritre ve Kızıldeniz'i ele geçirip tüm dünyaya hakim ol maktır. Ancak eninde sonunda zafer, Eritre halkının olacaktır." 

Eritreli devrimci- nin konuşmasından sonra gösteriye, "Rusya ve 


Küba Afrika'dan defol" sloganlarıyla son verildi. 


FKÖ, sürgünde bir hükümetin kurulması 


konusunu görüşecek 


KUVEYT 
Filistin Kurtuluş Ör gitü Siyasi Bürosu Başkanı Faruk Kaddumi, Filistin Ulusal Konseyinin 
15 Ocakta Şam'da yapacağı toplantıda, sürgünde bir Filistin hükümetinin kurulması konusunun görüşüleceğini bildirdi. 
Kuveyt'te kısa bir ziyarette bulunmakta olan Kaddumi, Konseyin, Ür dün-FKÖ iliş kilerinin normali eştirilmesi ko nusunu görüşmek üze re bir Filistin heyetinin Ürdün'e yaptığı ziy aretin sonuçlarını da incdeyeceğini söyledi. 


POLONYA'DA TUTUKLANAN FRANSIZ GAZETECİ 
SERBEST BIRAKILDI 


ÇİĞDEM KÖMÜRCUOĞLU PARİS'TEN BİLDİRİYOR 

17 gündür Polonya'nın Gdansk Hapishanesinde tutuklu bulunan Fransız gazetecisi Philippe Ries serbest bırakıldı. Ries'nin tutuklanmasının hemen ardından bütün Fransa'da güçlü bir kampanya başlamış ve Polonya makamlarının bu anti-demokratik tutumu kınanmıştı. 

Polonya polisi ise, Ries'nin eşine yazdığı bir kartpostalı suç delili olarak göstererek, Fransız gazetecisinin "Polonya aleyhinde faaliyette bulunduğunu" öne sürmüştü. Kartpostalda "Gdansk'ta soğuk var. Gdansk Alman mimarisi tarzında bir kent" cümlesi yazılı 'idi. 

Polonya muhalefet hareketini incelemek için Gdansk'a giden Ries'nin serbest bırakılması amacıyla Fransız Hükümeti bulunmuştu. 

Bu arada, Fransız Hükümeti 20 Kasımda aldığı bir kararla, Polonya asıllı bir casusu yurtdışı elti Kazimierz Charzewski adındaki bu casus, Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanmış ve "Yabancı bir devlet lehine, Fransa nın milli çıkarlarına zarar vermek" suçu ile bir ay hapise atılmıştı. Ancak son olarak alınan bir kararla Charzewski serbest bırakıldı ve sınırdışı edildi. Güvenlik Mahkemesi yetkilileri, Charzewski olayının Fransız gazeteci Ries' nin serbest bırakılması olayı ile bir ilintisi bulunup, bulunmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan çekindiler. 


de girişimlerde 


ZANU savaşçuarı 


ZANU, Smith rejimine karşı 


yeni başarılar kazandı 


MAPUTO 

Mozambik'te üslenen ZANU gerilalarının son iki ay içinde 475 Rodezya askerini ve 15 Rodezya savaş uçağını yok ettiği açıklandı. 

Mozambik Haber Ajansının bildirdiğine göre, Rodezya wkçı beyaz azınlık rejiminin saldırılarına cevap veren ZANU gerillaları Zimbabve'nin köylük bölgelerinde önemli bir etkinlik kazanmış durum 


,9 kıtadan 


ji KISA HABERLER. 


Tayvan'ın Amerika'daki Büyükelçisi ülkesine geri döndü 


ABD'nin Tayvan'dan çekilerek Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımasından sonra, Tayvan rejiminin Washington'daki Büyükelçisi James Shen, yedi yulık görevini terkederek ülkesine döndü. Shen gazetecilere yaptığı açıklamada “ABD'nin bu tutumunu üzüntü ve düşkırıklığı ile karşılıyorum" dedi. 

Bilindiği gibi ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkiler 1 Ocakta resmen kuruluyor. 1979 
yılının ilk aylarında da iki başkentte Büyükelçiliklerin açılması bekleniy or. 


ROMANYA 


Giscard d'Estaing 18 Ocakta Bükreş”e gidecek 


Komanya resmi haber ajansı Agerpress, Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing'in 18-20 Ocak tarihlerinde Bükreş'e resmi bir ziyaret yapacağını açıkladı. Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku'nun çağrılsı olarak Bü kreş 'e gdecek olan Fransız Devlet Başkanı İki ülke arasındaki siyasi ve iktisadi ilişkilerin daha da gelişmesi için çaba sarfedecek. 


1 Martta genel seçimler yapılacak 


Ispanya Baş bakanı Adolfo Suarez, yeni Anayasaya uygun bir hükümet kurulması için 1 
Martta genel seçimlerin yapılacağını açıkladı. 

,, 169 maddelik yeni Anayasa, Franko diktatörlüğünden demokratik bir ortama geçiş için üç yıllık bir süre öngörüyor. 


a o 


8’ 


inen 


de 


Revizyonizme 


ağir yumruk 


n19 a... 


31 Aralık 1978 


Yılın isçi olayı, 


DEMİR 
DÖKÜM 


İşçi sınıfımız 1979'a elinde Demir Döküm işçilerinin revizyonizme karşı kaldırdığı şanlı mücadele bayrağı ile giriyor 


işçi SERVİSİ 


1978 yılı, işçi sınıfı tarihinde son yılların en önemli mücadelesine sahne oldu. 
1978 Şubatında Erdemir, 78 sonbaharında ise İstanbul işçi sınıfının nabzının attığı yer olan Demir 


N 


Bır grup Demir küm işçisi, vardiya çıkışında Maden-Iş'ten istifa etmek ve yeni sendikasına üye olmak için Devrimci Maden-İş'e gidiyor. . . 


Döküm fabrikası 
"Rus uşağı Maden - 
İş'e hayır" diyerek bu sendikadan ayrıldılar ve Devimci 
Maden -İş Sendikasını kurarak onun saflarında bütünleştiler. 


Önümüzdeki larda işçi mücadelesini 


yılsınıfının yakıiğ- 


dan etkileyecek olan bu gelişme şüphesiz yılın en önemli işçi olayı oldu. 

Ertürk - Türkler çe- 


tesinin, sahte TKP' 
nin cephesi "UDC" 
hayata geçirilmesi" 


amacıyla başlattıkları 
MESS grevlerinin 78 
Şubatında tam bir ibanetle sonuçlanma- 


Mi 


1978'in "Toplumsal Kazığı” 


OPLUMSAL ANLAŞMA 


—V 


©Toplumsal 
Anlaşmanın, işçi sınıfının günlük yaşamındaki olumsuz etkileri 
1979'da belirginleşecek 


İŞÇİ SERVİSİ 


1978 yılında işçi hareketi açısından önem taşıyan olaylardan biri de Ecevit'in Türk -İş Genel Başkanı Halil Tunç'la imzaladığı Toplumsal Anlaşma' 
ydı. Ecevit, Toplumsal Anlaşma ile ekonomik bunalımın yükünü emekçi halka ve işçi sı nfina yıkmayı amaclı yordu. Ayrıca Toplum sal Anlaşma işçi sınıfı nın en temel haklarına yönelik bir nitelik taşı yordu. Bu anlaşmayla toplusözleşme ve hakkı baskı altına alınıyor işçi ücretleri 1976 
düzeyinde sınırlandırılı yordu. 


Toplumsal Anlaşma 


1978'in en önemli işçi olaylarından biri Ecevit'- le Tunç arasında imzalanan Toplumsal Anlaşma oldu. Bakalım 1979'da uygulanabilecek mi? 


esasen IMF'nin dayattığı "tedbirler"! doğrultusunda uygulamaya konuldu. İşçi ücretleri- nin dondurulması ya da sınırlandırılması öteden beri İMF'nin başlıca istekleri arasında yer alıyordu. Ecevit'le Tunç' un imzaladığı Toplumsal Anlaşma gerek 
Turk -İs icinde ve gerekse işci tabanında muhalefetlerle karşılaştı. Ancak buna rağmen Kİ'T'lerdeki toplusözleşmeler bu anlaşma çerçevesinde imzalandı 


Toplumsal Anlaşma 
Ecevit ile Halil Tunç urasında imzalanmış bir protokol niteliğindedir, 


Bu nedenle yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Ecevit hükümetinin 1978 yılında uygulamaya koyduğu Toplumsal Anlaşmayı 1979 
yılı toplusözleşmelerin- de de uygulamak ta ısrar edeceği anlaşılmak tadır 

Öte yandan Toplum sal Anlaşma'nın işçi sınıfının günlük yaşamındaki olumsuz etkiler hızla artan fiyat: karşısında 1979 yılında daha da belirginleşecektir, Bu sendikal mücadele ve toplusözleşme ala - nında Toplumsal Anlaşma'ya karşı varolan tepkileri de yüksellecektir. 


sı Maden -İş tabanında revizyonist çeteyi teşhir ve tecrit eden, bugünkü noktaya getiren önemli bir dönüm noktasıydı. 
MESS grevi boyunca her türlü | yoksulluğa ve grev kırıcılığına rağmen yiğitçe direnen maden işçileri kumandanlarının ihaneti sonucu yenik düşmüş bir ordunun neferleri gibi başları önde, ama yürekleri hınçla dolu işbaşı yaptılar ve MESS ihanetini bir köşeye yazdılar. 

Maden - İş Yöneticileri MESS ihanetin- den Sonra sendika içinde kendilerine karşı gelişen muhalefeti bastırmak için öteden beri uyguladıkları zorbalık yöntemlerini dâha da hızlandırdılar, Tasfiye - ciliği yoğunlaştırdılar. 

Erdemir işçilerinin 
78 Nisanında "Grup 
sözleşmesine hayır" diyerek Maden -İş' 
ten ayrılmaları, Maden -İş'in başındaki Ertürk - Türkler çetesinin çöküş sürecinin de başlangıcı oluyordu. 

İstanbul işçileri, Erdemir işçilerinin çağrısına gür bir sesle 
cevap verdiler, 78 
sonbaharında, Demir Döküm'ün 1800 işçisi, zorlu bir mücadeleden sonra, Maden - İş'i Demir Döküm' 
den kovdular. 

Bugün, 1978 yılının son günleri bitip, günler 1979'a dönerken, Türkiye işçi sınıfı Silahtar'da şanlı bir kavga vermektedir. Revizyonizme karşı dişe diş bir kavgadır bu. 1978 yılının son günleri içinde 
28 Aralık'ta, işçi sınıfı bu kavgada ilk şehidini de verdi. Demir Döküm işçisi 
Adem Toygan İGD'li hainler tarafından katledildi. Onun ölüm haberi geldiği sırada Demir Döküm direnişteydi. 

Demir Döküm işçileri 1979'a kaynaklı kapılar ardından umut ve mücadele azmiyle bakıyor. 


Türk-İş, saflaşmaları netleşmemiş şekilde Genel Kurula gidiyor 


İŞÇİ SERVİSİ 

Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olan Türk - İş'in geride bıraktığımız yılda, üzerinde en çok sözü edilen ve dahada edilecek olan girişimi, hükümetle imzaladığı Toplumsal Anlaşma oldu. İşçi sınıfının grev ve toplusözleşme haklarını kısıtlamayı ve ücretlerini dondurmayı hedef alan bu anlaşma, Türk - İş içinde ve işçiler arasında huzursuzluk yarattı. = 

Türk -Iş'in anarşi ve teröre karşı DISK ilesişbirliği meselesinde takındığı tavır da, geçtiğimiz yıl bu konfederasyonumuzun hanesine yazılan olumsuzluklardan biri oldu. İşbirliği konusunda ileri sürülen "anti - komünist temel- de birlik" şartı esas olarak MHP'li bazı sendikacıların görüşünü yansıtıyordu ve Türkiye halkının ve işçi sınıfının isteklerine ters düşüyordu. 

Geride baraktığımız yılda diğer bir önemli gelişme de, sahte TKP'nin Türk - İş'e yönelik çalışmalarımı yoğunlaştırması oldu. Nitekim Türk -İş'e bağlı Petrol -İş Sendikasının geçtiğimiz yık işbaşına gelen yeni yönetiminde, sah - te TKP yanlılarının etkinlik kazandıkları gözlendi. 

Öte yandan 1978 yılı, Türk -İş tabanında yıllanmış sendika yönetimlerine karşı, devrimci muhalefet hareketlerinin güçlendiği bir yıl oldu. 

Geçtiğimiz yıllarda Türk -İş içinde mevcut yönetime karşı ilerici bir alternatif olarak ortaya çıkan Sosyal Demokrat Hareketin, Ecevit hükümetinin kurulmasıyla birlikte, hükümet kuyrukcusu vir politika izlediği, buna karşıhk AP'li bazı sendikacıların ise bu dönemde, hikümetin işçi sınıfının aleyhine olan çeşitli uygulamalarına karşı direndikleri görüldü. 

Türkiye'de hüküm süren alt - üst oluşuü , Türk -1ş'e de yansıdığı, önümüzdeki Nisan ayında yapılacak Genel Kurula da, Türk “İş'in saflaşmaları henüz netleşmemiş bir şekilde gittiği görülüyor. Fakat görünen diğer bir şey de, Sosyal Demokrat Hareketin, önceki yıllarda sağladığı birliği bu Genel Kurulda sağlayacağının şüpheli olduğudur, 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DİSK, revizyonizmden elini çekmedikçe etkinliğini yitiriyor 


İŞÇİ SERVİSİ 


DİSK'te 6. Genel Kurul öncesi sahte TKP yanlılarının yarattığı tahribat ve 


kargaşalık, Abdullah Baştürk yönetiminin revizyonizmle uzlaşma çizgisi izlemesi nedeniyle , geçtiğimiz yıl boyunca da deva ha gösterdi ki, revizyonizm mikrobu DİSK bünyesinden temizlenmedikçe, bu ikinci büvük konfederasyonumuzun, kamuoyundaki etkinliği ve saygınlığının giderek azalması kaçınılmazdır. 


etti, Bu durum bir kere da- 


16 Mart'ta 7 üniversite öğrencisisin katledilmesi üzerine konan, 20 Mart : 


Faşizme ihtar eylemi, DİSK ïn 1978'deki en olumlu hareketi oldu. 


Öte yandan DİSK yönetiminin, revizyonizmden ellexini çekememesi, ge- 


çen yıl yapılan çeşitli eylemlerde ve toplantılarda görüldü. 


1 Mayıs 1978 gösterilerinde DİSK yönetimi öyle bir yol izledi ki, sonuç- 


ta Taksim alanı "Yaşasın Rusya" diye bağıran sahte TKP'lilerin gövde gösterisi yaptıkları bir alan haline dönüştü. 


Sahte TKP ile hesaplaşmak ve DİSK'in izleyeceği çizgiyi belirlemek ama- 


cıyla Ağustos ayında yapılan Ören Toplantısında da DİSK yönetimi, kesin bir tutum almaktan kaçındı. ören Toplantısı, DİSK'in hiç bir sorununa çözüm getiremeden dağıldı. 


Daha sonra başlatılan Demokratik Platform çalışmalarında da DİSK yöne- 


timinin revizyonizmle aynı uzlaşma tutumunu sürdürdüğü görüldü. İGD başköşeye oturtulurken, bazı devrimci derneklerin başvurusu kabul edilmedi. 


1978'in son ayı alınan, kdnfederasyon üyesi 4 sendikanın üyeliklerini as- 


kıya alma kararının, henüz sonuçlanmamış olması DİSK yönetiminin yeni yılda da, 1978'de izlediği zigzaglı çizgiyi sürdürme eğiliminde olduğunu gösteriyor, 


Fakat bu yalpalayan, revizyonizme tavır almayan tutum sürdükçe, DİSK 


içinde karışıklığın süreceği ve örgütün kamuoyunda etkinliğini kaybetmeye devam edeceği görülüyor 


1978'DE iŞÇi SINIFI BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ 


MÜCADELELERİNİN EN ÖNÜNDE YÜRÜDÜ 


©iran'da Şah'a © Avrupalı işçilerin ©Kömir işçilerinin 


karşı petrol yeni talebi: grevi, Amerikan işçileri ön safta 35 saatlik emperyalist döğüşüyor işhaftası (o tekellerini sarstı 


© Rusya'da, 


Yeni Çarlara karşı 


gizli sendikalar kuruluyor 


Almanya Çelik işçileri grevi 1979'a girerken daha da yaygınlaştı 


1978 yılında Üçüncü 
Dünya ülkelerinde işçi sınıfı, halkların Bağımsızlık ve Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüdü. 

İran'da Şaha, Nikaragua ve Peru'da faşist diktatörlüklere karşı işçiler genel greve gittiler. İran'da petrol ve metal işçileri halkın Şahı devirmek için yürüt-EE ölüm-kalım mücadelesinin ön saflarında dövüştüler. 1978 yılının son günlerinde İran'daki askeri yönetimin petrol Igor arasında yeni tutuklamalara giriştiği işçilerin ise petrol üretimini ve satışını denetleyerek Şaha önemli bir darbe vurmak istediği haberi geliyordu. 1979'a İran halkı ve işçi sınıfı umutla Şah ise korkuyla giriyor. 

.AVRUPA'DA İŞÇİ 

SINIFININ YE 

TALEBİ: 35 SAATLİK 
İŞ HAFTASI 

Avrupa'da işçi sınıfının mücadelesi 1979'da yeni taleplerle yükseldi. 
Almanya'da çelik işçilerinin 35 saatlik iş haftası talebini daha sonra 


Hollandalı işçiler de benimsediler. Bu „talep: lere karşı patronların= 


katı bir tutum aıması Avrupa'da 1979'da işçi sınıfı mücadelesinin sertleşeceğini göstermektedir. 

Fransa'da işsizliğe karşı sendikaların protesto gösterileri artarken yılın son günlerinde Almanya'da çelik 


grevinin daha da yaygınlaştığı haberi gelivordu. 


Doğu Avrupa'da revizyonist diktatörlük altındaki Çekoslovakya ve Polonya'da yer yer gey ve direnişler olması 

u ülkelerdeki işçi sınıfının yeni kıpırdanışları- nın da habercisiydi 


KÖMUR 
İŞÇİLERİNİN 
GREVİ, 
AMERİKAN 
TEKELLERİNİ 
SARSTI 
Amerika'da 1978'de oğun işçi mücadeleerine sahne ( oldu. 


Kömür ve posta işçilerinin grevler Hükümetin ağır baskısına ve grevi yasaklama (kararlarına rağmen sürdü, Sendika yöneticilerinin (o uzlaşmacı tutumlarını işçiler anlaşma belgelerini yakarak protesto ettiler, Amerikan kömür işçilerinin militan grevi, Amerikan işçi sınıfının emperyalist o tekellere karşı güçlenen mücadelesini yansıtıyordu. 
Sosyal-emperyalist 
Rusya da 1978'de meydana gelen bir olay ise bu ülkenin kapitalizme geri dönüşünün ve bu dönüşe karşı filizlenen mücadelenin adeta bir 


belgesiydi. Rusya'da 
1978 yılı içinde ilk 
defa işçiler devlet 


organları dışında yasadışı bir sendika kurdular ve haklarını aramaya başladılar. 

usya'da işçiler Yeni Çarlara karşı artık; eski çarlara karşı verilen mijjcadelenin yönaye savaşıyorb. öğ 2 


31 Aralık 1978 


SAHTE TKP ORDU İÇİNDE yoynnis.Gir'nin KARGAŞALIĞI ARTIRMA 


ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR 


HABER MERKEZİ 

Sahte TKP K Maraş olaylarından yararlanarak orduya yönelttiği bölücü çağrılarına devam ediyor. 
"Bizim Radyo"'nun, sıkıyönetim ilanıyla birlikte faşist darbe tehlikesinin 
arttığını belirttiği 29 


Aralık tarihli yorumun- da, ordu içindeki ilerici güçler de UDC'de bir- 


leşmeye çağrılıyor, MHP' nin son cinayetlerinin ve ordu içindeki tertipleri- nin “Subaylar arasında huzursuzluğu artırdığını" belirten sahte TKP, çıkış yolunun Moskova'nın hizmetindeki cephede birleşmek olduğunu vurguluyor. "Bizim Radyo" nun yorumu şöyle. 


“CHP ağırlıklı hükümetin sıkıyönetim ilan etmesi faşist darbe tehlikesini daha da artırmıştır ve her şeyden önce belirtmek gerekir ki, bu hükümet dönülmesi çok zor olan bir yola girmiştir. Bu nedenle ilerici yurtsever subaylar sıkıyönetim ilan edilmesin- 


GÜNAYDIN:”Sıkıyönetimin askeri yönetime dönüşmesini istemek ülke çıkarına değildir” 


30 Aralık günkü Günaydın'daki 
"Günün oYorumu"nda Demirel'in “Ecevit sıkıyönetim uygulamasına karışmasın, idareyi komutanlara bıraksın"' görüşü eleştirilerek şöyle de- 
.niyor: 

"Demirel'in bu yöndeki istekleri, kendi açısından birtakım gerekçelere dayansa da, yasalara uygun görünmüyor. Çünkü yasalar sıkıyönetim komutanlarının Başbakana bağlı olduğunu belirtiyor ve sıkıyönetim uygulamasında da en büyük sorumluluğu .yine Başbakana bırakıyor. č . "Bu durumda, Başbakan'ın tüm yetkiyi sıkıyönetim komutanlarına bırakması ile ülkede geçerli hale gelecek yönetimin adı 'Sıkıyönetim' degil, 'Askeri yönetim’ olacaktır. 

"Sıkıyönetimin bir askeri yönetime dönüşmesini istemek kuşkusuz ülke çıkarı doğrultusunda değildir." 


M Hürriyet 


OKTAY EK$I:" Türkiyedeki bunalımların en üst düzeydeki 


çözüm yeri parlamentodur” 


> Hürriyet gazetesinden Oktay Ekşi ise içinde bulunduğumuz durum ve çözüm yolu ile ilgili olarak şu görüşleri savunuyor. d 

“Türkiye'deki bunalımların en üst düzeydeki çözüm yeri, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Parlamentodur. Ne var ki, Parlamentonun bu niteliğini koruyabilmesi için, ulusaj sorunlara en iyi çözümün burad. 
bulunabileceğini sık sık göstermesi zorunludur. 

"Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, özellikle bu kritik günlerde gerçek bir umut kaynağı, bir çözüm yeri olduğunu göstermek durumundadır." 


Cumhuriyet 


FIKRET OTYAM:”Kahramanmaraş 


soykırımının üzerine gidilmeli” 


Cumhuriyet gazetesinden Fikret Otyam, Kahramanmaraş katliamı ile ilgili olarak yazdığı yazıda, olayları yaratanların üzerine gidilmesini istiyor: 

"Haaa, sahi srası gelmişken, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Orhan Eyüboğlu'na hatırlatalım. 
olaydan sonra hemenertesi gün sabah, saat 03.00-04.00 arası Ankara'dan bir yabancı havayollarına ait telefondan, Kahramanmaraş'taki bir telefona iletilen 'Herşey tamam planladığımız gi bi' sözleri üzerinde de duruluyor mu acaba? Olaydan once hangi partiden hangi sayın parlamenterler oralara, yörelere gitmişlerdir, oralarda neler söylemişlerdir. Kahramanmaraş'ta kimlerin dükkanları, işyerleri evleri, bir siyasal partinin işaretiyle ne zamandan başlanıp işaretlenmiştir, kim yapmış kimler yaptırmıştır bu düzenlemeyi? Böyle bir gereksinme neden duyulmuştur? işaretlenen yerlerin sahiplerini bulup sormak sanırım bize düşmez. 

, “Bu korkunç soykırımın üzerine gidileceği inancını kimseye yıtırtmemek gerek, ulusal çıkarlarımız, ülke bütünlüğünün devamı inanın buna bağlıdır, hem çok bağlıdır nice yönden. 

“Gaflet, delalet hatta hıyanet için- 


Türkiye”nin 


ingiltere ve irlanda” ya olan borçları ertelendi 

OECD üyesi“ ulka 


re MC zamanmda biriken borçların ertelenmesi için Paris'te geçen Mayis ayında İlgililer arasında düzenlenen tutanak gereğince, Büyük Britan- ya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık hükümeti ile imzalanan borç erteleme anlaşması, dünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 


Başkanı 


murlar 


ANKARA (ÖZEL) 
Memurlar n Baki yaptığı açıklamada "'Yeni yıl memurlar için mücadele yılı olacaktır. Meinsanca Yaşayabi | - mek, grevli itoplusözleşmeli sendika hakkını alabilmek için daha kararlı ileri alılacaklardır" dedi. 


Hükümetin KİT çalı- 


de olanlar, görüyoruz ki suçluların tam telaşı içinde, kendi kanlı kafa larıyla (o gerçekleştirdikleri faciayı başkalarının üstüne atmak için akıl almaz yalanlarını, hergün en büyü ğünden en küçüğüne kadar sıralamak - tadırlar.." 


Milliyet 


Paw” 


ÖRSAN ÖYMEN:"ülkücüler kanunlara saygılı olduklarından mı adam öldürüyor?” 


30 Aralık tarihli Milliyet'te Örsan 
Öymen, "'Yasalara Saygı" başlığı ile yazdığı yazıda, ÜGD'nin sıkıyönetim ilanından sonra yayınladığı ""Yasalara saygılı olan Ülkücü Gençlik, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletin emrinde'olacaktır"' diyen bildirisine değinerek, şöyle diyor: 

"Kanunlara saygılıymış... Devletin ve milletin hizmelindeymiş... 

"Kimler'mi? ` 4 

"Örneğin, kanunları uygulamakla görevli bir Cumhuriyet Savcısının, yani devletin en yüce görevlilerinden birisinin, örneğin Doğan Öz'ün katlinden sorumlu tutulanlar... . 

"Geçelim bir başka mahkeme dosyasına... 

"Sanık Enver ifadesinden bö re; 

“1969'da ülkücü örgüte giren Enver Tortaş'ın 'Kanunlara saygı'dan ötürü girdiği cezaevi serüvenleri... 

"Acaba neden? 

"Herhalde yasalara saygılı oluşun- dan, devletin ve milletin yanında olma çabasından... 

"Başka dosya mı? çovook... 

“Sağmalcılar Cezaevihde tutuklu Adnan Cemgil'in savcılık ifadesi... 

“Diyeceksiniz ki, elinde ne arıyormuş silah? 

“Bilmem herhalde kanuna saygısını simgeliyor olmalı. 

“Dilekçe veriyorsunuz. 

"Her zaman olduğu gibi yanınızdayız, hizmete amadeyiz diye. 

"Kime? Sıkıyönelime. . . 

"Asker yutar mı bunu? 

"Hele onca deneyimden sonra. . . 


Tortaş'ın el yazılı 


o 


RAUF TAMER: "Hükümet 


orduyu idare etmeye kalkıyor” 


29 Aralık günlü Tercuman'da Rauf 
Tamer, hükümetin orduyu idare etmeye kalkışarak sıkıyönetimi yozlaştırmaya çalıştığını söylüyor. Tamer, ordunun bu duruma karşı çıkmasını istediği yazısında şöyle diyor: 


"Başbakan'ın bidayette verdiği sorumsuz hava maalesef çirkin söylentilere yol açmıştır. Mesela açıkça ifade edeyim, savcıların ve hakimlerin tayin ve tespitinde Uğur Alacakaptan'ın faal rol oynadığı ve oynamak- ta olduğu hayli yaygın haldedir. 

“Bunu akıl havsala almaz... 

"Söylenlisi bile sıkıyönelimi yozlaşlırı A 

"Başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere, bütün kumandanlar bu kanaata, bu söylentiye karşı gereken tepkiyi göstermeliler ve kamuoyundaki şüpheleri, endişeleri dağılmalılar. 

"Unutmayalım ne dedik? Bu hükümet yönetimde başarısız olduğu için yetkilerini orduya devrediyor. 

“Ama ondan sonra da orduyu idare elmeye kalkıyor. 

"Sıkıyönetim lebliğindeki yumuşak ve müsamahakâr üslubun şımarltığı mihraklar, kadife eldivenin gerektiği zaman sallayacağı öldürücü yumruğu lahmin edemezler, ama vukit meselesidir artık..." 


MEM-DER GENEL 
BAŞKANI BAKI ÖZİLHAN: 


"YENİ YIL MEMURLAR IÇİN 


MÜCADELE YILI OLACAKTIR” 


lışanlarına kârdan pay vermesini de istedi. 

Özilhan daha sonra şunları söyledi: 

"Sadece KİT çalışanlarına verilen iki maaş tutarında ikramiye KİT çalışanları dışında kalan memurlara da verilmelidir. Hükümetin eli memurların cebinde değil, her gün değişen etiketlerde ve hızla yükselen 


Derneği 
Özilhan 


Ertelenen borcun fa iz haddi yüzde 9 olarak belirlendi. Borç, ABD doları veya Alman markı olarak ödenirse, faiz 
haddi sırasıyla yüzde 8 
ve yüzde 6,5 olacak 


şanlarına verdiği iki maaş tutarındaki ikramiyeyi Ocak ayında ödemesini isteyen Özilhan temettü uygulamasının yeniden düzenlenmesini ve kamu iktisadi kuruluşunun ça- 


fiyatların karşısında olmalıdır. Hükümetin önlemleri de genel hak ve özgürlükleri değil, kitle katliamlarını faşist darbe özlemcilerini hedef almalıdır.” 


sıkıyönetim ilanının taşist darbe tehlikesini artırdığı iddia edildi den huzursuzdurlar. 

“Her sıkıyönetim or- 


du içindeki faşist eğilim- li kesimlerin işine yara- 


mıştır. 

"Bütün bunlar ordu içindeki ve dışındaki yurtsever güçleri son 


derece uyanık durmaya çağıran gelişmelerdir." 


Sahte TKP'nin yorumunda CHP içinde hükü- 


mete muhalefet eden milletvekillerine yine övgüler düzülüyor ve 
CHP ilerici-gerici diye 


iki kısıma ayrılıyor. 


FAŞİST DARBE 

TEHLİKESİ VE UDC 

Sahte TKP'nin üzerinde ısrarla durduğu nokta faşist darbenin adım adım yaklaştığı ve en güncel sorun haline geldiğidir. Bilindiği gibi, Moskova yanlıları bugüne kadar özellikle CHP' yi yanlarına çekmek için sürekli faşizmin tırmandığından söz etmişler, kurulmasını o önerdikleri UDC'ye siyasi temel olarak da bu "tehlikeyi" göstermişlerdir. 


Şimdi de K.Maraş olaylarından ve sıkıyönetim olaylarından yararlanarak ortalığa korku salmak istiyorlar. "Ordu içindeki ve dışındaki ilerici güçleri" bu tehlikeye karşı uyanık olmaya çağırarak şöyle diyorlardı: 


"Komünistler, sosyalistler , ilerici yurtseverler, sosyal demokratlar işçi sınıfının ve emekçi halkın çıkarlarını, demokratik hak ve özgürlükleri korumak için UDC'de birleşmelidirler. Ancak böylesi bir birlik gerici faşist güçlerin CHP ağırlıklı hükümeti sıkıştırarak varmak istediği amacın gerçekleşmesini önleyebilir, Faşist darbe tehlikesini önleyebilir" 


ERALP:”GÜVEN ORTAMI YARATILMADAN SILAHSIZLANMADAN SONUÇ ALINAMAZ” 


ANKARA (ÖZEL) Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Büyükelçi Orhan Eralp uludararasında güven ortami yaratılmadıkça silahsızlanma görüşmelerinden sonuç alınamayacağını söyledi. 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun siyesal gelişmeler ve güvenlik işleriyle görevli birinci komitesindeki silahsızlanma görüşmeleri sr 


Bir MHP'li, 
6 yaşında çocuğu yaraladı 


İZMİR (ÖZEL) 
Karşıyaka MHP İlçe teşkilatının eski saymanı olduğu belirtilen Tabakçı Ayhan adlı komando, kışkırtmaya çalıştığı Havva Özişbakan Lisesi öğrencilerinin üzerine ateş açtı. Olây sırasında sokakta bulunan Murat Orman adlı altı yaşında bir çocuk MHP'linin kurşunlarına hedef oldu ve ayağından yaralandı. 
Olaydan sonra kaçan sanığın arandığı öğrenildi. 


Okul çevresinden edinilen bilgiye göre liseye yönelik kışkırtmalar üç gündür devam ediyor. 
Önceki gün öğrenci veli- 


.si olduğunu söyleyerek 


okula giren silahlı bir 


ca Me 


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 


Christopher 


Christopherin 10 Ocakta 


Ankara” ya yapacağı ziyarette 


Türkive-Yunanistan-Kıbrıs ilişkileri ele alınacak 


ANKARA (ÖZEL) 
9 Ocakta Avusturya' 
nın başkenti Viyana'da başlayacak olan Türkiye Yunanistan kıta sahanlığı görüşmelerinde önemli gelişmeler bekleniyor. 
Yunanistan, Türki ye'deki iç gelişmelerin bu görüşmeleri * olumsuz yönde etkileyeceğinden kaygı duyduğunu belirtti, Ancak Türkiye bu konuda Yunanistan'a teminat verdi 
Bu durumda taraflar, daha önce Paris görüşmelerinde kararlaştırıldığı ve Brüksel'de yapılan ökçün-Rallis görüşmesin - de de onaylandığı gibi, görüşmeye haritalarla gelecekler. 
Getirilecek * haritalar 


İSTANBUL (AA) 
Türkiye Belediye Birlikleri Yürütme Kurulu ve İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil belediyelerin yasal ve parasal güçlükler içinde bulunduğunu söyledi. 
Aytekin Kotil yaptıp açıklamada Türkiye lediye Birlikleri Yürütme Kurulunun 3 Ocak 1979'da Ankara'da 


rasında söz alan Büyükelçi Orhan Eralp Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini açıkladı 

Orhan Eralp her toplumsal dengesizliğin bundan çıkar sağlayan küçük bir grupta, bundan zarar gören büyük bir grubun doğmasına yolaçtığını söyledi. Büyükelçi Eralp böyle adaletsiz durumların sonsuza kadar sürmeyeceğinin tarihi gerçeklerle ispatlandığını belirtti. 


şahıs müdür başyardımcısını odasında "bu okulu size mezar yapacağız" diyerek tehdit etti. Bu olaydan sonra okul öğretmenleri, öğrencileri korumak ve kışkırtmalara mani olmak için tam gün nöbet tutmaya başladılar. Dünkü silahlı saldırı olayından sonra da öğrencilerle bir toplantı yapılarak her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olunması istendi. 

Öte yandan polis ve jandarma arasında böl- ge yetkisi konusunda anlaşmazlık olduğu bu yüzden zamanında haber verilmiş olunmasına rağmen sanığın yakalanamadığı ve tedbir alınamadığı bildirildi. 


İzmir'deki mitingde “UDC'de birleşelim” sloganı hakim kılınmaya çalışıldı 


İZMİR (ÖZEL) 


izmir'de Kahramanmaraş katliamını protesto adı altında sahte TKP yanlılarınca yapılen mi tinge düzenleyicilere güven duymadıklarını belirten birçok kuruluş katılmadı. Mitingin hazırlanmasında başlıca rolü oynayan İGD toplantıya Alevi yurttaşların gelmesi için büyük çaba harcadı. 


İzmir'de DİSK'e bağlı birçok sendika ve Devrimci Yol grubunun katılmadığı mitingde “"UDC" de birleşelim sloganı hakim kılınmaya ça- 


lışıldı. Sahte TKP'nin Bizim Radyosunun "UDC" çağrısını yaptığı günlere rastlaması dikkati çekti. 

K.Maraş katliamını protesto adı altında düzenlenen mitingde, katilan kuruluşların imzası ile bir bildiri dağıtıldı. 
Bildiride, Ecevit Hükümetinin faşistlerin isteği doğrultusunda haraket ederek sıkıyönetim ilan ettiği görüşü işlendi. İmzası bulunan kuruluşlar arasında TİP'in yer almadığı görüldü. 

Mitinge sahte TKP yanlısı kuruluşlar, Kurtuluş, Dev-Sol, TİP, TSİP TEP katıldılar. 


© ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 


la, taraflar kendi önerilerini belirtecekler. Böylece 1- Üzerinde tam görüş birliği sağlanan alanlar, 2- üzerinde tam anlaşma (o sağlanamayan ancak deniz dibindeki kaynakların birlikte işlenebileceği bölgeler, 3- Daha sonraki görüşmelerle anlaşmazlıkların giderileceği alanlar belirlenecek. 

Bu tespitlerin yapılmasından sonra, teknik düzeydeki çalışmalar sürdürülecek, 

Viyana görüşmelerin- den sonra, Ocak ayının sonuna doğru Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri Şükrü OElekdağ ve Byron Teodoropular' 


TÜRKIYE BELEDİYE BİRLİKLERİYÜRÜTME KURULU BAŞKANI: 


Aytekin Kotil: “Belediyeler yasal ve parasal güçlükler içinde bulunuyor” 


toplanacağını, bu toplantıda 1979 yılı bütçesinden belediyelere yardım ve kaynak sağ- 


lanması konusunun ele alınacağını söyledi. Kotil, bu konudaki önlem- 


leri yasama ve yürütme organlarına bir an önce götüreceklerini de söyledi 

Aytekin Kotil açıklamasında, ayrıca kentlerin icinde bulunduğu 


un bir araya gelerek, sonuçları değerlendirmeleri bekleniyor. 


CHRİSTOPHER'İN 
GEZİSİ 


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher 'de 10 Ocak' ta resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelecek. 
Christopher'in Aralık başında yapacağı, ancak daha sonra ertelenen bu ziyaretinde de özellikle ambargonun kaldırılmasından sonra Kıbrıs, Yunanistan ve ABD ile Türkiye'nin ilişkileri üzerin - de durulacak. 

Christopher'in özellikle Yunanistan'ın NATO' nun askeri kanadına dönmesine Türkiye'nin itira- 


İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil 


mali sorunların çözüme ka- 


derin ve yönetsel vuşturulmasının ancak belediyelerin ve belde halkının kendi sorunlarina sahip çıkmasıyla mümkin olacağını da belirtti. 


GENEL-İŞ SEKRETERİ ANDAÇ: “FAŞİST SALDIRGANLARI TüM KAMUOYUNDA SERGİLEYECEK ÖNLEMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ” 


ANKARA (THA) 
Gend-İş Sekreteri Ertan Andaç yeni yıl nede niyle yayınladığı mesaj- da faşist saldırganları tüm kamuoyunda  sergileyecek ve yargı organları karşısına çıkaracak önlemleri destekleyeceklerini açıkladı. 


Andaç, siyasi iktidarın bugün kü haliyle sorunlara köklü çözüm yolları getireceğine ve bunu 1979 
yılında da gerçekleştireceğine (o inanmadıklarını öne sürdü. Andaç'ın mesajında şu görüşler yer alıyor: 


"Sermaye ve onun yandaşları dış güçler, bugünkü Hükümeti yok etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstermişler, sonunda ülkeyi kana boğmuşlardır. 

“Emekçi halkımıza sömürüsü, pahalılığı, enflasyonu, işsizliği, azaltılmış bir ülkede yaşamak 

için daha büyük görevler ve sorumluluklar düştüğünün bilincin- de olmaları gerektiğini belirtiriz. Bu bilinçle yeni yılın tüm dünya işçileriyle birlikte ülkemize ve halkımıza batış ge tirmesini dilerim.” 


Ankara 
Sanayi ve Ticaret Odaları 


“Sıkıyönetimi destekliyoruz” 


ANKARA (THA) 
Ankara Sanayi Odası ile Ticaret Odası sıkıyönetim ilanını olumlu bulduklarını açıkladılar. 
Üretimin gelişmesi için huzur ve istikrar ortamının gerekli olduğunu söyleyen Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar, sıkıyönetimi anarşinin önlenmesi açısından savunduklarını belirtti. Yazar, "Daha kötüye gitmemek için bu noktaya geldik. öyle ki artık 


anarşi konusunda mevcut 

yasal yollarla sonuç almak mümkün değildir" şeklinde konustu. 


Ankara Ticaret Uaası Başkanı Cahit Aydoğan ise, sıkıyönetimin kaçınılmaz hale geldiğini savunarak şöyle konuştu: 

"Sıkıyönetimin başarılı olmasını yürekten temenni ediyoruz. Bu başarı için sıkıyönetim idaresine her manada yardımcı olmaya hazırız." 


KÖY-KOOP GENEL KURULU 
24 ŞUBATTA ANKARA'DA 
TOPLANIYOR 


ANKARA (ÖZEL) 

Kısa adı KöY-KOOP olan Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Merkez Kooperatifler 


Birliği Genel Kurulu 24 
Şubat'ta Ankara'da toplanıyor. KÖY-KOOP Ge- 


nel Kurulu'na Nedim Tarhan ve Genel Merkez dışında CHP İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu'nun ayn bir listeyle gireceği bildirildi. CHP Ankara Senatörü Ziya GökalpMilayim" inde Mahmut Türkmenoğlu'nun listesini 


destekleyeceği belirtiliyor. 

KöY-KOOP Adana 
Birlik Başkanı ve CHP Adana Milletvekili Nedim Tarhan'ın Genel Kurul için kulis faaliyetlerine hız verdiği ve bazı kimsele“ etkisi altına almaya çalıştığı bildirildi. Nedim Tarhan'ın Genel Başkanlığa Tokat Birliği Başkanı Selahattin Keti'yi, Genel Başkan Yardımcılığına ise Edirne Birliği Başkanı Cevdet Koçaman'ı aday göstereceği ileri sü-' rüldü. 


9 OCAKTA VİYANA'DA BAŞLAYACAK 


Kıta Sahanlığı görüşmesinin 
* hazırlıkları hızlandı 


zından vazgeçmesi için çalışmalar yapması bekleniyor. Türkiye ise Yunanistan'la anlaşmazlıklar giderilmeden bu konuda olumlu bir tutum almaktan kaçınıyor. Ancak Christopher'in ziyaretinde bu konuda bir gelişme sağlandığı takdirde, iki ülke Başkanlarının bir araya gelerek bu konuyu görüşebilecekleri bildiriliyor. 

Christopher'in Ankara'da yapacağı temaslar sırasında, ayrıca, ambargonun Oo kaldırılmasında Türkiye ile Birleşik Amerika ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi konusu üzerinde durulacağı ifade edildi. 

KIBRIS SORUNU 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının gündemin - de üçüncü bir konu olarak Kıbrıs sorununun yer aldığı öğrenildi. Bu konuda Christopher Türkiye'nin ABD planı hakkındaki görüşünü en yetkili ağızlardan almaya çalışacak. 

Türkiye, Kıbrıs'ın 
Türk kesimindeki karışıklıklara işaret ederek, bugüne kadar Amerikan planı hakkında resmi bir görüş bildirmekten kaçınmıştı. 

Ancak, Başbakan Bülent Ecevit Kuzey Avrupa ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında, Yunan tarafının Amerikan planını görüşmelerde esas almak istemesine Türkiye'nin karşı çıkmayacağını açıklamıştı. Christopher'in bu konuda, daha etraflı bilgi almaya çalışacağı öğrenildi. 


Türkiye”nin 
Kıbrıs'a yaptığı yardım 1,5 milyar lirayı aştı 

HABER MERKEZİ Türkiye'nin 1974'den bu yana Kıbrıs Türk Top- 


lumuna yaptığı parasal 
yardımın 1 milyar 742 


milyon liraya ulaştığı bildirildi. Bu miktara, * aynı yardımlarla, T.C. 


Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan yardımların sahip olmadığı açıklandı. 
Öte yandan, Kıbrıs 
Türk Federe Devletinin 
1979 yılı bütçe tasarısı 
2 milyar 324 milyon 70 
bin 730 lira olarak bağlandı. Bütçenin 1 milyar 
119 milyon 967 bin lirasının yerel gelirlerden, 
378 milyon lirasının Türkiye'den yapılacak yardımlardan, geri kalanının da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yardımlarıyla, öteki dış yardımlardan sağlanacağı belirtildi. 


Türkiye-Libya ortak protokolu 


ANKARA (ÖZEL) 

Libya İskan Bakanı Muhammed El Manguş ile Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin başkanlığındaki heyetler arasında üç gün Ankara'da yapılan görüşmeler sonunda bir ortak protokol imzalandı. 
Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonun 4. Toplântısı olarak yapılan görüşmeler sonunda yapılan imza töreninde konuşan Çetin iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini karma ekonomik komisyonun 1 yıl içinde iki kez toplanmasının bunun göstergesi olduğunu söyledi. 

Yapılan görüşmeler sonunda Libya'nın Türkiye'deki 4 projenin finansman ihtiyacı olan 
300 milyon doların karşılanmasına katkıda bulunması kararlaştırıldı. 

Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Türkiye'- nin Libya'ya 1977'de 
3.5 milyon dolar olan ihracatının bu yılın ikinci yarısından başlayarak hızlandığını ve bugün 60 milyon dolara ulaşlığını hatırlattı. 


“Yeni yıl müjdesi 
Doğan Yurdakul 


K.Maraş olayları üzerine Türkeş şöyle diyor- 


du: 

"Bu olayların olacağı belliydi. Gelecek sene, birçok yerde yine olaylar meydana gelecek." 

Faik Türün'ün söylediklerinin de Türkeş'ten fazlası var, eksiği yoktu: 

“Olayların hiçbiri beklenmedik şeyler değil. 
Bundan sonra olacakları tahmin etmek kehanet sayılmamalıdır. Ülkemiz Endonezya tarihinde olduğu gibi, büyük bir katliama sahne olabilir veya iç savaşa dönüşebilir." 

Herkes K.Maraş katliamının korkunçluğuyla şoka uğramışken, bu iki kişi gayet soğukkanlı bir şekilde bunları söyleyebiliyorlardı. Endonezya'yı dillerinden hiç düşürmeyenler, 45 milyon halkı işte böyle tehdit ediyorlardı. 

Şimdi sıkıyönetimin ilanıyla birlikte, MHP'- in sıkıyönetime ve orduya "yağ" çeker gibi inmesi, bazılarını yanıltabiliyor. 

Örneğin Oktay Ekşi, önceki günkü Hürriyet'te — sağcıların silahlı zorbalı eylemlerini kestiklerini, sıkıyönetimle "ittifak" edecek kadar coştuklarını, uslu uslu oturup kamuoyuna ve sıkıyönetime şirin görünmeye karar verdiklerini yazdı. 

Faşistler, yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan tertiplerden, satırla çoluk çocuk doğramaktan, terör örgütleri yoluyla yürüttükleri saldırılardan sırf “Sıkıyönetime şirin görünmek için" vazgeçecekler midir? 

Bu mesele soyut bir sıkıyönetim isteği ile bir dış görünüm konusuyla ilgili (o değildir. 

MHP'nin "yetkilerin orduya devri", bundan söz etmesi, devletten sözetmesi, "direnme hakkı" diye tepinmesi, soyut bir sıkıyönetim konusu değil, hayati menfaatleriyle ilgili sorunun hesaplarıydı. 

Hesap, hızla güç kaybetmeyi önlemek, devlet içindeki mevzilerini geri almak hesabıydı. Bu yüzden gerici terörü arttırarak, faşist bir darbe ortamı yaratmaya çalıştılar. 

Endonezya katliamı, “Komünistlere ölü naraları altında faşistlerin yüzbinlerce insanı doğramasıydı. 

K.Maraş'ın hemen ardından bu katliamdan söz edenlerin iki gün içinde hesaplarından vazgeçtiklerini söylemek abes olur. 

MHP yöneticilerinin, sıkıyönetimin ilanıyla birlikte söyledikleri de bunun abes olduğunu gösteriyor. İlk andan beri, sıkıyönetimin devrimcileri ve halkı hedef almasi için uğraşıyorlar ve yayın yapıyorlar. 

Türkeş sıkıyönetim ilan edilen illeri beğenmedi. Çünkü buğiller,Alevi Sünni, Kürt-Türk çatışması yaratarak güç toplamaya çalıştıkları illerdi. Türkeş, bu kışkırtmaları yürütemedekleri Tunceli ve Diyarbakır gibi illerde sıkıyönetim ilanı istemektedir. 

Sadi Somuncuoğiu da sıkıyönetim hakimlerini beğenmedi, Başta Ankara Sıkıyönetim Adli Müşaviri Remzi Şirin olmak üzere, bazı hakimleri isimleriyle suçlayan bir soru önergesi vardı. 

Bunlar eylem değil mi? Bunlar da eylem. Eylem yapmayı sadece evlere girip satırla adam kesmek olarak düşünmeyelim. O zaman faşistlerin, çeşitli hesaplarını nasıl yürüttüklerini de göremeyiz. 


n gö 


##* 


1978 yıının bu son yazısını, gelecek günlerin 
aydınlık olduğunu müjdeleyen bir olayla bitirmek istiyoruz. 

Ankara Belediye Meclisinin CHP'li, AP'li ve MSP'li, üyeleri Cumhurbaşkanına, Başbakana, İçişleri Bakanına ve Kahramanmaraş Valisine birer telgraf çektiler. 

Telgrafta K.Maraş olayları, faşist bir planın bir devamı olarak bildiriliyor. Bu faşist katliamı uygulayan odak ve yuvaların, özgürlükçü demokrasiyi daha çok tahrip etmeden, en kısa zamanda dağıtılması isteniyor. 

Telgrafa 103 üyeden 93'ü katıliyor, 10 
MHP'li üye, belki de K.Maraş'taki sorumluluklarını gizleyecek şekilde, değiştirmek istiyorlar. 
Diğer üyeler buna izin vermiyor ve "Katliamın sorumlusu sizsiniz" diyorlar, 

Ankara Belediye Meclisinin sayın üyeleri, 

1979 yılının gerici terörden kurtulmak için 
pırıl pırıl umutlarla dolu olduğunu bütün halkımıza müjdelediniz. Cinayet odaklarına karşı birleştiniz. Sağolun, varolun. Tutumunuz herkese örnek olacaktır. 

Bu müjdeli haberle bütün okurlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 


K.MARAŞ OLAYLARININ AVRUPA BASININDAKİ YANKILARI 


R 


KANLI OLAYLAR 
TÜRK FAŞİSTLERİNİN ESERİ 


İSMAİL GÖZEN 

LONDRA'DAN BİLDİRİYOR 

İngiltere'de yayınlanan Daily Express gazetesi 27 Aralık tarihli sayısında K. Maraş'ta 130 kişinin öldürülmesinden sonra 13 ilde sıkıyönetim 

ilan edildiğine değiniyor ve Ecevit'in olayı dev. 

lete karşı bir tertip olarak nitelendirdiğini yazı 

yor. Gazete Ecevit'in, çok sayıda kişinin ölü 

müyle sonuçlanan 3 günlük kanlı olayları Türk 

Neo faşistlerinin eseri olduğunu söylediği de belirtiyor. 


TÜRK ORDUSU İŞE EL KOYDU 


“Türk Genel Kurmayı sağlam bir sıkıyönetim altında olan 13 ilde 6 olağanüstü mahkeme kurdu. Bu 6 ildeki kültür dernekleri kapatıldı. 
Siyasi toplantılar propaganda bildirilerinin yayınlanması ve silah taşınması kesinlikle yasaklandı. 

Sıkıyönetim orduya mahkeme kararı olmaksızım parti bürolarını özel işyerlerini, evleri arama yetkisi verdi. Ordu her türlü sansürü uygu lama, miting ve toplantıları yasaklama ve sokağa çıkma yasağı uygulama hakkına da sahip" 

Ecevit'in K. Maraş olaylarını "Türk devletine karşı bir isyan" olarak açıkladığını bildiren yazıda sıkıyönetim kararının Mecliste büyük bir çoğunlukla alındığı da bildiriliyor. 
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31 Aralık 1978 


Ekran görevini yaparken 
SÜNDÜS HAŞAR 


"Çarşamba Gecesi" o TV'nin en güzel ve en ilgi çeken programlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uğur Dündar, Vedat Tayar Uçman Sungur, Cengiz Baysal ve Adil Daldal'ın birlikte hazırlayıp sundukları program, gi-ncel sorunları ilgi çekici bir biçimde ekrana getii meyi başarıyor. TV'de bugüne kadar birçok güncel magazin programı yapılmıştı. Ancak "Çarşamba Gecesi" nin özelliği, sorunları halka sevdirecek ve izletecek biçimde ele alması. Özellikio Müjdat Gezen'in parodileri programın genel havasının daha bir canlılık taşımasını sağlıyor. 

Geçtiğimiz Çarşamba günkü program, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 59. yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Savaşımızdan görüntülerle açıldı. Sonra Uğur Dündar'ın Kurtuluş Savaşımızda önemli mücadeleler veren bir gazete olarak nitelendirdiği "Yeni Adana" gazetesinin tanıtılmasına geçildi. Öncelikle şunu belirtelim, Uğur Dündar'ın sorunu yasi önemini ortaya koyan biçimde yansıtması olumluydu. 
Emperyalizme karşı mücadele için en zor şartlarda yayınına başlayan gazetenin yöneticisi, Kurtuluş Savaşında verdikleri mücadelede emperyalistler tarafından kapatılmayı bir şeref yarası olarak taşıdıklarını söyledi. Bu sözler bağımsızlığımıza bütün gücümüzle sahip çıkmamız gereken bu günlerde büyük önem taşıyor. 

Programın her hafta az rastlanır ilginç olaylara yer verdiğini daha önce söylemiştik. Bu hafta da üç yüz derece sıcaklıkta bir fırına tuğla değiştirmek için giren ve Türkiye'de en fazla üç kişi oldukları söylenen işçileri anlatan bir bölüm izledik. Hiç bir can güvenliği olmayan, her girişinde ölümle burun buruna gelen bu işçiler, Türkiye'de çalışma koşullarının ne derece kötü olduğunu ve işsizliğin insanları hayatları: pahasına ev geçindirmeye zorladığını bir kez daha anlattılar. 


"Çarşamba Gecesi"'nin iki başarılı Uğur Dündar (solda) ve Müjdat Gezen (sağda). 


emekçisi: 


Bağımsızlığımıza sahip çıkması yanında programın en önemli yanlarından biri, milli kaynaklara dayalı ekonomiye katk;da bulunan çalışmalara büyük yer vermesi. Bu hafta da ülkemizin dışa bağımlılığında, en önemli unsurlardan biri olan petrolün kendi kaynaklarımız- 4 
dan' elde edilmesinin gereği vurgulandı. Raman Petrol Çıkarım Tesislerini tanıtan Vedat Tayyar'ın sunduğu bölüm) programın döne döne vurguladığı "kendi kanaklarımıza dayalı sanayü" fikrini güçlü bir biçimde ortaya koydu. 


Bu arada programa canlılık katan sanatçı Müjdat Gezen'e değinmeden geçmemek gerek. 
Müjdat Gezen, halkın sorunlarıyla ilgilenen güçlü bir sanatçı olduğunu bir kez daha kanıtladı. 
Eski bir eğitimcinin anarşi konusundaki tutumunu yansıtan ve Eurovision'a katılan amatörlerin sanat düzeyini ve bu konudaki savurganlıklarını hicveden parodileri sıcak, yerine oturmuş ve kaliteli esprilerdi. 

Bu özenli ve olumlu 


çalışmanın devamını diliyoruz. ? 


TV'de Ocak ayı filmleri arasında 
“Ağıt” ve "Düğün" de var 


TV'de 1979'un ilk ayı süresince izleyeceğiniz „erli ve yabancı filmler ile bunların gösterim tarihwi belli oldu. Sunulicex yi bancı filmler aresında Otto Preminger'in siyasal r.edenlorle Türkiye sansürünü aşamamış 1962 tariuli yapıtı “Öneri ve Onay" (Advise and Consent)ın yer alması dikkati çekiyor. 

Yerli filmler arasında da Yılmaz Güney'in "Ağıt" ve Lütfi Akad'ın "Düğünü TV izleyicileri- ne sunulacak, 1971'de yapılan "Ağıt" Güneydoğu Anadolu'nun kaçakçılığa sürüklenmiş yoksul insanlarının! dramını anlatıyor... 1973 yapımı "Düğün"de ise büyük kentte ekonomik yönden güçlenmeye çalışan, ama insani değerlerini yitiren bir köylü ailesi ele alınıyor. 


Ocak ayı filmlerinin şöyle: 


25 ve 7 Ocak gününün filmleri "TV'de Gelecek Hafta" bölümündedir. 


9 Ocak Salı: DÜĞÜN. Yö: Lütfi Akad (1973) 
py: Hülya Koçyiğit, Kamran Usluer, Erol Günay- 

in. 

12 Ocak CUMA. İNSANLAR YAŞADIKÇA: 
(From Here to Eternity) Yön: Fred Zinnemann. 
(1953). Oy: Burt Lancaster , Montgomery Clift, Frank Sinatra, Deborah Kerr. 


14 Ocak Pazar: JAMAİKA RÜZGARLARI: 
(A HighWind in Jamaica), Yön: Alexender Mackendrick (1965) Oy: Anthony Guinn, James Cobum. 


16 Ocak Salı: ÇAPKIN KIZ: Yön: Memduh 
Ün (1963). Oy: Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Ahmet T. Tekçe. 

, 19 Ocak Cuma: CAT BALLOU: Yön: Elliot Silverstein (1965) Oy: Lee Marvin, Jane Fonda. 


21 Ocak Pazar: ANZIO. Yön: Edward Dmytryk (1968) Oy: Robert Mitchum, Peter Falk. 


23 Ocak Sal: AĞIT: Yön: Yılmaz Güney 
(1973). Oy: Yılmaz Güney, Hayati Hamzaoğlu, _ Bilal İnci. 


26 Ocak Cuma: YANLIŞ KUTU (The Wrong 


Box). Yön: Bryan Forbes (1966) Oy: John Mills. 
Ralph Kichardson, Peter Sellers, Michael Caine. 


28 Ocak Pazar: ZALİM DENİZ: (The Cruel 
Sea). Yön: Charles Frend (1953) Oy: Jack Hawkins, Donald Sinden, 


30 Ocak Salı: KINALI YAPINCAK: Yön. 
Orhan Aksoy (1969) Oy: Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Aliye Rona. 


tam programı 
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MUTLU YU. 
“Ger ME eş JI 


“sd2eceL! E 


YAZIK! 


Geçen akşam, Eurovision Şarkı Yarışması TRT ön eleme sonuçlarını izledik televizyonda, Mithat Fenmen, Süheyl Denizci ve Günnur Perin'den oluşan Seçici Kurul'un gelen 173 eser arasından ilk elemede seçtiği 14 parça, aynı gece-ikinci bir kez değerlendirildi ve bunlardan 6'sı finale bırakıldı, Türkiye adına İsrail'de yarışacak eser bu finalde belirlenecek 

Avrupa Yayın Birliği'nin her yıl geleneksel bir tarzda sürdürdüğü bu yarışmaya biz üçüncü kez katılıyoruz. Yani biz üçüncü kez müzikçilerimiz arasında seferberlik çağrısı yapıp, halkımıza zararlı bir türü özendiriyoruz. Çünkü, Eurovision Yarışması bir bütün olarak, yoz ve kozmopolit pop müziğinin yaygınlaşmasına hizmet eder niteliktedir. 
Varlığı emperyalizme bağlı olan bu müzik zaten dünyanın hemen her köşesine fazlasıyla sokulmuşken, bir de böyle yarışmalar düzenlemek niye? Basit. Müziğin alınır satılır bir meta durumunda olduğu bir düzende, plak şirketleri, stüdyolar, yapımcılar ve organizatörlerden oluşan tekeller, bu alandaki üretimtüketim ilişkisini bu tür faaliyetlerle yönlendiriyorlar. Dönem dönem bazı parçalar "dünya listeleleri''nde baştacı olurken, bir iki ay içinde bunlar tüketilip yerine yenileri lanse ediliyor. Ve böylece bu çark sürekli dönüp duruyor. Ancak bu tür yarışmalar kitlelerin ilgisini tazelemeye yarıyor, “müzik piyasasına" bir canlılık, hareket ve yeni kâr olanakları getiriyor. 

Durum böyleyken, bizim de bu yarışmaya katılmamız, çarkın dönmesine katkıda bulunmak anlamına gelmiyor mu? En yoz müzik türü diye karşımıza alıp mücadele etmemiz gerekirken tam tersini yapıyor, yozluğa paye veriyor, teşvik ediyo-TUZ; i ve SR 

Haydi diyelim oldu, yarışmaya «atılıyoruz. Peki ama seçilen parçalara ne demeli? Doğrusu, geçen akşam dinlediğimiz 14 parçanın hiç biri için "diğerlerine göre daha iyi" diyemedik, Hepsi birbirinden kötüydü. 


Ya aşk ve ayrılık ya da yıldız falı 


"Ayının on şarkısı varmış, onu da ahlat üstüne" derler ya, bizimkisi de o hesap; 14 parçanın üçü dışında hepsi aşk ve ayrılık edebiyatı üzerine oçeşitlemeler halindeydi. 
Üstelik sevgi temasını da hiç bir derinliğiolmayan son derece sığ bir tarzda ele alıyorlardı. "Al götür beni de", "Sevgilim" "Elveda", 


"Ayrılmak Olmasa", "Senden Aşk Dilenmiyorum ki", "Seviyorum"... 
Bu edebiyatın dışında kalanlar da, yıldızların yalnızlığını, burçların kişileri 


belirlediğini ve Homeros'un 


"cehennemde İki Devre" 


Çeşitli gazeteler bu önemli 


'de gelecek hafta 


1 OCAK PAZARTESİ: 


19.v0—ÇİZGİ FİLM. 21.20-TEKERLEK-LER: Dizi filmin 4. bölümü. 

22.10—TÜRK HAFİF MUZİĞİ (Füsun Önal). 22.30—TUZ: Tuzun soframıza ge linceye kadar geçirdiği evrder anlatiacak 


2 OCAK SALI 


19.00-MİNİK DÜNYA. 2115—BEŞ DA-KİK rogramda kocakarı ilaçları ie çocuk düşürmeye kalkan bir kadmın öyküsü işleniyor. 

21.40—TV'DE TÜRK SİNEMASI (Fakir Gencin Ramanı): Yön. O. Nuri Ergün. Oy: F.Akın, C.Arkın, N.Kö ksal. Fakir bir gençle birzengin kızının aşk öyküsü, 


3 OCAK ÇARŞAMBA 
CLr 


19.00-ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA. 

20.00—-BİR KONU BİR KONUK. 

21.20—EVLİLİK DOLABI: Leslie Stevens" 

in yazdığı, Lale ve Alev Oraloğlu'nun 

oynadıkları bir TV oyunu. 23.00 AŞK ” GEMİSİ (5. bölüm) 


4 OCAK PERŞEMBE 
İN e 


19.00 FÜLİT ÖĞRENİYORUM: 19.30 
ANADOLU'YA: Programda Vasfi Uç kan' ın yazdığı köy oyunu, sarlık hastalığı dc bilgiler ve folklor gösterileri yer alyor. 
21.15—BEŞ DAKİKA: Birinci yayın yılını dalduran programın özeleştirisi yapılıyor. 
21.20—YEDİNCİ SOKAK. 22.05 HABER PROGRAM 


“Cehennemde İki Devre”ye ne oldu? 


aylarca önce programa alınmıştı. Dünya Sinemasın- dan Örnekler dizisinin sonuncusu olarak geçen Cuma akşamı ekrana gelecekti. 
sanat olayını önceden okuyucularına duyurdular. 
Ancak film son anda kaldırıldı. Yerini “Acı Tebessüm" aldı. 

“cehennemde İki Devre", faşizme ve emperyalizme karşı iyi bir sanat eseri Olarak seyirci tarafından İlgiyle bekleniyordu. Yetkililer son anda yapılan değişikliğin nedenini "dublajlın tamamlanamaması’. olarak açıkladılar ve filmin önümüzdeki haftalarda mutlaka ekrana geleceğini eklediler. 


“Acı Bir Tebessüm" le karşılanan bu gerekçeyi okuyucularımıza duyuruyo. 
Tuz ve "Cehennemde İki Devre"'yi bekliyoruz. 


Müjgan Özçay 


"İliada"'sını (?) konu almıştı. Bunları dinlerkeninsan ister. istemez düşünüyor; bu konuların bizimile, bizim yaşantımızla ne ilgisi var diye. Günümüzün somut meseleleri dururken, böyle ayakları yere basmayan soyut yaklaşımlar, metafi- . 
zik anlayışlar, kitleleri uyutmaktan başka ne işe yarar? Her gün dörtbeş yurttaşın & üldüğü, insanların yaşama özgürlüklerinin elinden alındığı, can güvenliğinin kalmadığı bir ülkede hala bu masalları okumak, halkla alay etmek olmuyor mu? 

Muhteva yönünden kitlelerden bu derece kopuk olan eserler, müzik olarak da aynı yozluğu ve kozmopolitizmi yansıtıyorlardı. Milli yönün, geleneksel tarzın yok denecek kadar zayıf olmasına karşılık, müzikler, kopyacılık ve taklit anlayışıyla yabancı hayranlığı içinde bestelenmiş. Örneğin Maria Rita Epik'in seslendirdiği "Seviyorum" adlı parça, belli ölçülerde, caz etkisi taşırken, 4 kişilik bir grubun söylediği "Evren ve Biz" bir yemek müziği niteliğindeydi, Ergüder ve Nur Yoldaş'ın "İliada”sı ise, parlando (konuşma) ve şarkı- nın içiçe geçtiği epik bir tiyatro müziği olabilirdi. 

Genel olarak tüm parçalarda ezgiler, birbirinden çok az farklı iki motif ya da temanın arka arkaya iki ya da üç kez tekrarlanması şeklinde kurulmuştu ve bunlarda çoğunlukla iç dinamizmi sağlayacak (o karşıtlıklar, belirgin yukseliş ve inişler yoktu. Bu nedenlerle de müzikler kuru, heyecansız, monoton ve basitti. Ezgilerin tekdüzeliğini orkestrasyonla bir dereceye kadar renklendirmek mümkünken, ne orkestrasyonda ne de vokallerJde başarı sağlanamamış. 
Ezgilere çoğu zaman gereksiz vokaller eklenmiş, öyle ki, izleyiciye solistin arkasında ya da yanındaryerid alan vokal gruplarının yalnızca de- 


koratif amaçlarla yerleştirilmiş ols 


duğunu düşündürüyordu. 


Dans mı, jimnastik mi? 


Bir de özellikle üzerinde durulması gereken nokta, sunu meselesi : Ekranda seyrettiğimiz tüm kişi ve gruplar, sahne estetiği've koreografi açısından daha önceki yarışmalarda sivrilmiş sanatçı ve toplulukların kötü birer kopyası halindeydiler, Sırf bunları taklit etme kaygısıyla hazırlanmış, söylenilen sözlerle, müzik cümleleriyle hiç bir bağıntıs: olmayan, salt biçimci bir anlayışla düzenlenmiş, basit jimnastik hareketleri izledik. 

Kısacası bu yarışmayla ilgili hiç bir olumlu yön bulamadık. 
Galiba bu konuda söylenebilecek tek söz: yazık! O kadar zahmete, o kadar masrafa, o kadar çabaya şöyle ağız dolusu kocaman bir YAZIK! 


5 OCAK CUMA 


19.30—DİLİMİZ TÜRKÇE: Özleş tirmenin yöntemi ve kapsamı de alınıyor. 21.20 
TV'DE SİNEMA (Öneri ve Onay): Otto Preminger'in yönettiği 1962 yapımı bir ABD fimi Ülkemizde ik kez gösterilecek olan fim ABD siyasal çevrderinlde ge lişen daylar üzerinde kurulu. Oy: H.F om da, C.Lavghton, W.P idgeon. 


6 OCAK CUMARTESİ 
Pe imi ard e niş 


18.30—YAŞAYAN DENİZ (Neşeli Yunuslar). 19.30-ZAMAN TÜNELİ: Bu kez de Fransız İh tali yıllarına dönülür. 
21.15—BEŞ DAKİKA (Ne Var Ne Yok): Dü kkanlarda bulunmayp aşırı fiyatla satt lan tüketim maddderi konu. ediliyor. 
21.20—KİRALIK KONAK (Il): Yakup Kadri'nin romanından uyarlanan yeni yedi dizinin ilk bölümü. Abdülhamit dönemindeki Batı hayranlığı işleniyor. 


7 OCAK PAZAR 
r 
11.00—TATİL SİNEMASI (Savaşta Ne Yaptın?): Blake Edwards'ın yönetip, J. 
Coburn, D.Shavn'un oynadıkları bir sæ vaş güldürüsü. 

19.10—KÜÇÜK EV (Öz girlük İçin). 20.00 
LAUREL HARDY (Geminin Kahramanı). 
21.20-WASHINGTON (10. bölüm). 
22.05—SANAT DUNY ASI 


Çakmur:”Federasyon Başkanları şike ve 


profesyonelliğe karşı önlem 


almalıdır” 


© Toplantıda, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesinde federasyonların iç ve dış faaliyetleri, başarı ve başarısızlık düzeyi, Akdeniz Oyunları hazırlıkları görüşüldü 

© Federasyonlar, bazı araç gereç yönünden dışa bağımlı olduklarını, bütçelerin sporcu sayıları ile orantılı olarak ,saptanmadığını ve hatalı spor tesisi yapımından şikayetçi 


olduklarını belirttiler 


ANKARA (AA) 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Federasyon Başkanları ile yaptığı toplantıda “Sporda ağalık olmaz, Spor herkesin malıdır" dedi. 
Toplantıda Beden Terbiyesi Genel , Müdürlüğü bünyesindeki Federasyonların 1978 yılında iç ve dış-faaliyetleri, başarı ve başarısızlık düzeyi, çalışmalarda karşılaşılan giiçlikler ile Akdeniz Oyunları hazırlıkları ve Federasyonların çeşitli istemleri tartışıldı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur, toplantıyı açış konuşmasında bu tür toplantıların belirli süreler içinde tek- 


rarlanacağını bildirdi ve Federasyon Başkanlarından şike ve gizli profesyonelliğe karşı etkin önlemler almalarını istedi. 

Federasyonların Bakanlık ve Genel Müdütelük ile ilişkilerinde tam bir uyum içinde olmaları gerektiğine işaret eden Çakmur, birlik ve beraberliğin Türk sporunu ileriye götürmede en büyük dayanak olduğunu belirtti. 

Çakmur konuşmasının bir bölümünde, gençler arasında barışı sağlamada Federasyonlara büyük görevler düştü günü ifade ederek, profesyonellik konusunda "Bu olgunun erdemliliğe da- 


B.MEHMET, TURGAY, 


ESER, FATİH, 


GÜNGÖR 


TEDBİRSİZ OLARAK CEZA KURULUNA VERİLDİ 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu olaylı Bursaspor-Galatasaray maçı ile ilgili olarak hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirdi. 
Buna göre olaylara adı karışan Galatasaraylı futbolculardan B.Meẹhmet, Turgay, Eser, Güngör ile idari manecer Naci Özkaya tedbirsiz olarak ceza kurulana verildi. 


Bu arada Bursaspor 
Genel Kaptanı Kadri Şenkaya ile Kaleci Necati hakkında da tedbir kararı alnmadı. 


Olaylı maçtan sonra 
Ceza Kuruluna verilön í futbolcularla ilgili dosya önümüzdeki ginlerde Merkez Ceza ' Kurulunda ele alınarak karara bağlanacak. 


Fenerbahce Kulübü bu sezon 8 milyon 612 bin lira 


gelir elde etti 


ANKARA (THA) 
Fenerbahçe Futbol Takımı, bu sezon kendi sahasında oynadığı maçlardan 8 milyon 612 bin 
552 lira gelir elde etti. 
Fenerbahçe'nin maçlarını toplam 203 bin 224 
biletli seyirci izledi. 


İl: yarıda en fazla se- , yirci: çeken karşılaşma 39.347 kişi ile Galatasaray-Beşiktaş arasında oynandı. 

Birinci Ligin ilk yarısında alınan hasılatlar, ve seyirci miktarı şöyledir: 


Kulübün Adı: Seyirci: Hasılat: Fenerbahçe 203.224 8.612.552 
Beşiktaş 140.410 6.935.839 
Galatasaray 165.887 5.140.082 
Samsunspor 73.932 3.435.634 
Adana D.Spor 109.798 3.172.173 
Trabzonspor 115.286 3.207.626 
Adanaspor 88.814 2.754.173 
Altay 84.598 2.655.958 
Göztepe 72.979 2.549.559 
Eskişehirspor 81.440 2.438.147 
Kırıkkalespor 32.207 2.011.230 
Bursaspor 50.220 1.811.269 
Diyarbakırspor 68.021 1.713.777 
Orduspor 63.871 1.528.626 
Boluspor 26.379 880.825 
Zonguldakspor 2.287 57.370 


S.BEYAZIT: "GÖREVDEN AYRILINCAYA KADAR YÖNETİM KURULUNUN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ YATIRIMLARI YAPMAYA 


DEVAM 


Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt görevden ayrılıncaya kadar Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yatırımları yapmaya devam edeceğini açıkladı. 

Beyazıt bu konuda şu açıklamayı yaptı: 

“Yönetim Kurulu olarak seçimleri düşünmeden o Galatasaray.'ın işlerini yönetmeye ve yararlı gördüğümüz işler yapmaya devam ediyoruz. Amacımız kulübümüzün çıkarları doğrultusundakı o çalışmalarımızı 


ECEGIZ” 


görev siremizin sonu- 


na kadar sürdürmektir. 


Açıklamasının bir 


bölümünde kadar düşündükleri şeyleri yapamadıklarını belirten Beyazıt bu nedenlerin ekonomik ve siyasal koşullardan kaynaklandığını ifade etti 


şimdiye 


Seçimlere girip girmeme konusunun bu etkenlere bağlı olmadığını bildiren Be yazıt zamanı geddiğin- de bu kon'ıdaki kararını açıklayacağını söyledi. 


Tofaş” tan Galatasaray”a 


2atlet transfer oldu 


ANKARA (THA) 

Türkiye üç adım atlama rekortmeni Temel Erbek Tofaş-SAS kulübün- den Galatasaray'a transfer oldu. 

Lisans işlemi tamam- 


lanan Erbek önümüzdeki günlerde sarı-Rırmızıı forma altında varısacak Öte yandan Tofaş takımının diğer ailetle - rinden Salih Erdem de Galatasaraylı oldu. 


yanmasını isteriz. Profesyone olguyu kabul ederken de amatör spora yönelmenin ön koşul olduğuna inanıyoruz. Profesyonel faaliyetlerde yenilgiye uğrarken, yüzümüzü içte ve dışta güldüren amatörleri unutmamamız gerekir" dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur, Federasyon Başkanlanndan bireysel yorumlardan kaçınmalarını isteyerek başansızlıkları tüm olarak düşünmek 


gerektiğine . inandığını söyledi. 
Çakmur, Türk Spor 


Vakfı ile olan işbirliğinin daha olumlu bir yolda gelişmesi için girişimlerde bulunulacağını, Federasyonların bu yoldaki so. 
runlarına çözüm aranacağını da bildirdi. 

Öte yandan Federas. 
yon Başkanları yapılan toplantıdan sonra bir açıklama yaparak, Fede rasyonlamn bazı-araç ve gereç yönünden dışa bağımlı olduğunu, bütçele rin sporcu sayıları ile orantılı olarak saptanamadığını, ve hatalı spor tesisi yapımını eleştirdiler. 

Federasyonların Hükümetin savurganlıkla savaşı öngören politikasına tamamen uyduklarını ifade eden bildiride, Fe. 
derasyonların teknik yetersizlik içinde bulunduğu, döviz sıkıntısı nede niyle yurt dışından spor mezemesi getirilmediği belirtildi. 


"Yaşlılar Ligi” ile ilgili çalışmalar devam ediyor 


Futbol Federasyonu tarafından yaz aylarında o uygulanacak olan "Yaşlılar ligi” ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

İlgililer daha önce bu turnuvaya katılacak kişilerin yaş sınırının 35 olmasını kabul etmisti. 


Basketbolumuz ille de yabancı oyuncu gelirse kurtulurmuş... 


“Eczacıbaşı'nı Haigler, Tofaş SAS'ı Kotaraç, Beşiktaş'ı Howard, Efes Pilsen'i Jeffrey ve Billy taşıyor," 

Eski basketbolcu Hüseyin Kozluca, bu sözleriyle gerçekten Türkiye basketbolunun durumu: nu özetliyor. Tabi aynı zamanda bu düşüncesi kafamızda çeşitli sorular oluşmasına da neden oluyor. 


Neden: bir anda basketbolumuzu yabancı o: yuncular istila etti? Kulüpler neden illede ya: bancı oyuncu oynatmak istiyor? Neden artık genç oyuncular yetişmiyor? Š 

Bütün bu sorular sanırız basketbolumuzun < yakın 


Basketbolumuzun amatör bir ruhla yapıldığı, gizli profesyonelliğin bu denli yaygınlaşmadığı dönemlerde takımlar kendi oyuncularını yetiştiriyor, daha ileri bir seviyeye getiriyordu. İTÜ takımı bu dönemlerin en canlı örneği kuşkusuz, Bu gelişme seyri içinde basketbolumuz kendi içinde istikrarlı bir çizgide ilerliyor, öz kaynaklarına dayanmanın başarılı örneklerini sergiliyordu. 

Ancak yakın tarihlerde müessese takımları- nın basketbola el atmasıyla birlikte bu istikrarlı gelişme bir anda alabora oldu. Eczacıbaşı çıktı ortaya. 100 binlerce lira transfer ücreti ödeyerek yıldız oyuncuları kendi etrafında topladı. Arkasından Efes Pilsen, Tofaş-SAS, Yenişehir Meysu v.b gibi takımlar bir anda basketbol liginde mantar gibi türediler. 


Bu seyir içinde takımlar kıyasıya bir rekabete girişmeye ve birbirlerine karşı üstünlük kazanmak için, en iyi oyun oynayan yıldız sporcuları kapma savaşına başladılar. Çünkü rekabeti kazanan taraf, hem diğer takımlara karşı üstünlük sağlıyor, hem de daha fazla seyirci çekerek müesseselerinin reklamlarını yapmayı başarıyorlardı. 

Tabi bu savaşta güçlü olanlar galip çıkıyor, gücü olmayan takımlar ise eriyip gitmek zorunda kalıyordu. İTÜ, Şekerspor, Karşıyaka, Kolej gibi takımlar ilk aklımıza gelen örnekler. 


Böylesine hızlı rekabet içinde takımlar artık oyuncunun yetişmesi için çalışma yapmak yerine, yetişmiş oyuncuları kendi takımlarına transfer etme işine başladılar. Bu sezon içinde Kara Mehmet'in Eczacıbaşı'ndan Efes Pilsen'e transfer olması işte bu savaşın yansımasıydı. 
Takımlar arasında "en güçlü olma" ve: fazlâ kâr elde etme" anlayışı sonuç olarak dışarıdan yabancı oyuncular getirilmesine kadar vardı. Çünkü bu zeminde yapılan mücadele kaçınılmaz olarak takımlar bugünkü duruma getirecekti. 


Bazı takımlar sadece bir maç için binlerce lira ödeyerek dışarıdan yabancı oyuncu getirirken bazı takımlar ise karşı takımda bulunan yabancı oyuncuları transfer etme işine giriştiler. 


Bütün işlerini yabancı oyunculara, yıldız sporculara bağlayan takımların bir de bu oyunculardan yoksun kalmış halini düşünün, o zaman Hüseyin Kozluca'nın size çizdiği tablo ile karşılaşırsınız. Kozluca bu durumda şu öneriyi yapıyor: 


“.. Bize de Knezeviç düştü. O da ortalar- da görülmüyor. Gelirse kurtuluruz. Gelmezse ruhuna el fatiha." 


Basketbolumuz artık o kadar kötü bir nok- 


taya gelmişki bir zamanların başarılı oyuncusu ve Fenerbahçe “Basketbol Takımı yöneticisi Kozluca bile ille de Knezeviç ya da bir Amerikalı gelirse kurtuluruz diyor, 


Bu sezon başarılı o yunlar çıkaran Boluspor Amatör Bolu I. Kümede şampiyonoldu 


BOLU AMATÖR 1.LİGİNDE BOLUSPOR AMATÖR ŞAMPİYONU OLDU 


BOLU (THA) 
Bolu ve Düzce olmak üzere iki ayrı grup halinde oynanan Bolu Amatör |. Küme Futbol Liginin Bolu Grubun- , da Boluspor Amatör Takımı şampiyon oldu, 


Boluspor Amatör mının ardından 2. olan YSE 


lak- buna katılma hakkını kaza- 


nuken şampiyon olacak ta- 


tarihine bakmakla biraz aydınlanabilir.” 


$ 


Köroğluspor da final grubuna katılma hakkını elde etti, 

Düzce Grubunda ise Gençlerbirliği ve Düzcespor Amatör takımları final gru- 


kım son maçta belli olacak. 

Final grubunda mücadele edecek olan takımlar deplasmanlı çift devreli lig yöntemi ile karşılaşacaklar, 
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“Aralık 1978 


(Aydinlik 


aeS 
İstanbul'da bir kişi... 


Baştarafı 1. Sayfada 


Cengiz Topel Cadde de emlak komisy oncuu yapan İlyas Emiroğ- dün yazıhanesinde iki inin açtığı ateş sonuöldürüldü. Saldırgan- daha sonra yazıhanepatlayıcı maşde atakaçtılar. İlyas Emir unun MHP eski İs bul İl Yönetim Ku- ı üyelerinden olduğu. 
yazıhanenin daha önce üç kere bombalan- 
1 belirtildi. 


Bakırköy'de dün meyig gelen Gayda, Nec-Duman adındaki kuakalfası, tabanca ile ularak öldürüldü. Olayyaralanan dükkan saii Rafet Polat da daha wa öldü. İki kişinin müne yol açan olayın, alacak yüzünden çıkt öğrenildi. 


Gaziosmanpaşa'da on- ki gece çıkan çatışma- 

üç kişi yaralandı. 
Yetkililerin verdiği gilere göre, iki grup ısında silahlı çatışma ktı. Çatışmada Osman 


ıray tabanca kurşunu, 


ahmut Kurtay ve Hüs- en Kurtay bıçak ve paile yaralandılar. 


Okmeydanı'nda Osn Tekin adlı şahıs sil üç Kişi tarafından 


rdurularak 200 lirası: 


ndı. Durumun polis iplerine bildirilmesi rine çevrede aramayapıldı. Soygunculayakalamak isteyen poekiplerine silahla karik verilince, aralarında ıhlı çatışma çıktı. 
arada Edebiyat Fakül- i öğrencisi olduğu bililen Rüstem Karakuş kalanarak gözaltına adi. 

ADANA'DA 


Adana'nın Kadirli ilsinde 23 Arahk Cumarà akşamı pusuya düşürek öldürülen CHP'li 

ana Zirai Donatım Kuu Müdürü Ömer Fet-İlahoğlu'nun babası 
»met Fettullahoğlu ve Vedat Fettullahoğnu öldürdükleri belirien Kadirli ÜGD Başw Abdullah Ziyan ile Yönetim Kurulu üyesi 


kalanarak tutuklanar. 

Adana Valisi Tahir snçağ konu ile ilgili arak şu açıklamada ilundu: ; 
“Kadirli Jandarma 


ymutanı ile C. Savcısınn alnan bilgilere göre hmet Fettullahoğlu oğlu Vedat Fettullahlu'nun öldürülmesi ıyı ile ilgili olarak Ka- li ÜGD Başkanı Abllah Ziyan ile aynı rneğin yönetim kuruüyesi bir kişi yakalatak tutuklandılar, Sav- 


ve jandarma komuta- un verdikelri 


doktoru Vedat Güveloğlu'nun ölümü ile de ilgili olup olmadıkları araştırıhyor. Doktorun muayenehanesinde Abdullah Ziyan'a ait bir kanlı pardesü bulundu. Ayrıca ba- 
'ba oğulun öldürülmesinden bir gece önce Abdullah Ziyan 'ın bankadan para çektiği ve silah aldığı da saptandı." 
ELBİSTAN'DA 

Anadolu Ajansının bildirdiğine göre bir hafta önce Elbistan'da öidürülen K.Maraş eski Senatörü Hilmi Soydan'ı öldürdüğü iddiası ile bir kişi yakalandı. 

Elbistan Kaymakamı Muzaffer Güzelant, Sanıkla birlikte kendisine yardımcı olan 6 kişinin- de gözaltına alındığını 


bildirdi. Sanıklarda bir otomatik tabanca ile çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. 
MÜLKİYELİLER 
BİRLİĞİ: 
“Kahramanmaraş vahşetini tertipleyenlerin yargılanmasını bekliyoruz” 


ANKARA (AA) 

Mülkiydiler Birliği bir bildiri yayınlayarak, Kahramanmaraş olayını kınadı ve olayın tertipçileri ile uygulayıcılarının yakalanarak yargılanmasını istedi. Bildıride şöyle deniyor. 

"Atatürk ilkeleri ve dem şkrasi düşmanlarının yıllarca denedikleri iğrenç 'oyunun kurbanları bu kez Kahramanmaraş. 
lılar oldu. Bu vahşetin hazırayıcılarının o sözde barış çağnları ile ken dilerini kamuoyundan gizlemed.ri o olanaksızdır. 
Olayın tertipçilerinin ve uygulayıcılarının yakalanmasını ve yargılanmasını bekuyoruz." 
— 


Erzurum 
Numune 
Hastanesinin bütün doktorları 


istifa etti 


ERZURUM (THA) 

7 milyon kişinin sağlık 
sorununa”cevap veren Erzurum Numune Hastanesinde görevli olan bütün doktorlar istifa ettiler. 
Başhekim Dr. Necdet Özatalay'ın da, bu durum karşısında görevden ayrılacağı öğrenildi. Doktorların Tam Gün Yasasına karşı çıktıkları için istifaya başvurdukları o bildirildi. Yasanın hemşire ve sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile pratisyen doktorlara hizmet amacıyia getirildiğini öne süren doktorlar, Sağlık Bakanına bir tel graf 


bilgiye çekerek, bu duruma karşı 


re aynı kişilerin diş çıkmışlardı. 


11.00 KÜÇÜK EV 


1150 LAUREL'HARDY 


12.10 TELE PAZAR 


17.30 YENİ YIL ÖZEL PROGRAMI: 

Saat 04.30'a kadar sürecek olan programın bölümleri şöyle: Çocuk Programı, Yeni Yıl Şenliği, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği, Kanto, Dans-Gösteri, Oyun Havaları Güldürü-Taklit -fıkra, Halk Müziği Kuşakları, 


şakları, Skeç-Güldürü, 


TRTI 


05.00 Açılış Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 06.00 Kısa Haberler 06.02 Günaydın 
07.30 HABEPLER 
09.00 Kısa Haberler 09,02 Tatil Sabahı 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 
09.20 Hafif Müzik 
09.30 Şarkılar 

10.00 Çocuğun Dünya- sı 

11.30 Radyo Sözlüğü 11.50 Kadınlar topluluğundan Türküler 
13.00 HABERLER 
13.15 Oyun Havaları 13.30 Asıklık Geleneği 


TRT3——ğ —  — 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 09.00 Meltem 

10.00 Unutulmayanlar 12.15 okulda Müzik 
13.00 Tangolar 

15.15 Hafif Batı Müziği 16.30 Sizlerle 45 Daki- 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın Yayin A Ş adina sahıbı 


FERİT İLSEVER ~ 


Popfasıl bölümleri, Türk Türk Sanat Müziği Ku- 


12.00 Kısa Haberler 12.02 Radyo Tiyatrosu 13.00 HABERLER 
13.20 Oyun Havaları 15.00 Kısa Haberler 15.01 Spor Magazin 
19.00 HABERLER 19.30-05.00 Yılbaşı 
Özel Proqramı 


14.00 Türk Kultur Tarıhi 

14.20 Hatıf Mzik 
14.30 Türküler 

14 45 Şarkılar 

15.15 Geçmişten Bugüne Senfonik Müzik 
17.45 Beraber ve Solo Şarkılar 

18.15 Yurttan Sesler 19.00 HABERLER 19.30-05.00 Yılbaşı özel Programı 


ka 
17.15 Plak Dolabından 22.00 Opera Dünyasın- dan 


23.00 Gecenin Getirdikleri 


24.00 Samanyolu 


01.00 Program ve Ka nış. 


Baskı İs GUNTUR 
Dağıtım GAMEDA 


Yazı Işleri Muduru MEHMET ALABERK 


Sıkıyönetim... 


Baştarafı 1. Sayfada 

Askeri Mahkemesi Asil Üyeliğine. 

Topçu Albay Hasan 

Saylan, Ankara Sıkıyö- 


netim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesi Yedek Üyeliğine. 


Topçu Albay Mehmet Karateke, Erzurum Sıkı- 


yönetim O Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil Üyeliğine. 

Albay Savcı Şanal, Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı; Askeri Mahkemesi yedek üyeliğine, iş 

Pilot Albay İsmail Baykal, Erzincan Sıkı- 


yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil Üyediğine 3 

Muhabere Albayı Siyami Baydar, Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Yedek Üyeliğine. 


Yüzbaşı Ersan Sarı, Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil Üyeliğine. 


Muhabere Binbaşı 
Erol Gülle, Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Yedek Üyeliğine. 


Albay Secaattin Atakan, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil Üyeliğine, 


Albay Saim Örencik, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil Üyeliğine. 


Hava Pilot Albay Nizamettin Akyol Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Asil üyeliğine, 


Hava Binbaşı Süleyman Altınova, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Yedek Üyeliğine. 


AÙ Diş 
Hekimliği ve 
Eğitim 
Fakültelerine ön kayıtla öğrenci alınacak 


ANKARA (AA) 

Ankara (o Üniversitesi 

Diş Hekimliği ve Eğitim 

Fakültelerine ön kayıtla 

Satona alınacağı açıklan- i 


Ön kayıt yaptıracak adayların lise mezunu olmaları ve 1978 üniversitelerarası seçme sanavı sonucunda hiç bir öğretim kurumuna kesin kayıt hakkı kazanmamış olmaları koşulu aranıyor. 


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan. 
açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesine alına-, cak öğrencilerin en az 
480 fen, Eğitim Fakültesi için ise 430 toplam puana sahip olmaları gerekiyor. Ön kayıtlar 2 
Ocak 1979 Salı günü ile 
4 Ocak 1979 Perşembe 
İgünleri ilgili fakültelerin dekanlığında yapılacak. 
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların 
kayıtları ise 5 Ocak 1979 
Cuma günü yapılacak. 


AP Genel... 


Baştarafı 1. Sayfada 


cünü ve yetkisini Anayasadan ve özel kanundan alacaktır. Sıkıyönetim idaresinin Hükümet Başkanına karşı sorumlu olması, sıkıyönetim konıutanlarına kanunla verilen görevlerin Hükümet Başkanı tarafından gaspedileceği anlamına gelemez" dedi. 

Nuri Bayar, sıkıyönetim tebliğlerinin Eşgüdüm dairesinden izin alınarak hazırlandığını öne sürerek bu durumu büyük endişe ile karşıladıklarını bildirdi. "Eşgüdüm" sıfatını uydurma bir isim olarak nitdeyen Nuri Bayar bu dairenin kanun gereği kurulmadığını, bugüne kadar da böyle bir uygulamaya ras lanmadığını, söyledi. 


AP Gene Sekreteri, Ecevit'in ülkedeki dağınıklığı sıkıyönetim idaresini vasıta kılarak tamir etmek hevesinde" olduğunu da sözlerine ekledi. 


MERKEZ BURO 


Haher ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOĞAN BUYUROZDEN sl : Muesese Muduru O GURHAN FRIEUR Naras E CL 3. 
Dizgi Aydınlık Ofset besien Cağaloğlu 


İdare Vel 26 5437 


Yazı İşleri Tel 26 5244 


Baştarafı 1. Sayfada 


ve Mehmet Emin- Başar ve Sabit Sancaktüter önceki gün sıkı güvenlik önlemleri içinde mahkemeye götürüldüler. Mahkemede Namazgah'taki evin ÜGD Başkanı Nevzat Düzen tarafından kiralandığını söylediler. Bunun üzerine Nevzat Düzen hakkında da gıyabi tutuklama kararı alındı ve aranmasına başlandı. . 

Baskında yakalanan dinamitlerin geçtiğimiz günlerde Doğancı barajindan çalınan dinamislerin bir kısmı olduğu da belirtildi. Geçen ay Bursa Eğitim Enstitüsünde öğrenimi engellemek isteyen faşistler, Enstitünün Müdür Muavini Sabit Bayındırlı'nın evine bomba koyarak, Bayındırlı'nın eşinin veçocuğunun yaralanmasına neden olmuşlardı. Sabit Bayındırlı, hâlâ hastanede bulunuyor. 


Faşistler yaptıkları tertibi devrimcilerin üzerine atmaya çalıştılar. 
Bursa'da yayınlanan ve ÜGD'nin yayın organı haline getirilen "Milletindir Hakimiyet” gazetesi bombalama olayını devrimcilerin üzerine atmak için büyük puntolarla, "Maocu Leninci Çatışması mı? Aydınlık gazetesinde 1 Temmuzda hedef gösterilen Müdür Muavini Sabit Bayındırlı'- nın evine bomba koyuldu" şeklinde verdi. 

Daha sonraki günlerde de köşe yazarı Şah Deliloğlu suçu devrimcilerin üzerine atarak küfürler savurmaya devam etti. 
Sahte TKP de faşistlerle aynı iddiada bulunarak, Sabit Bayındırlı'nın evine bomba koyanların devrimciler olduğunu yaydılar. Fakat bu tertip açığa çıktı. Bombalı saldırıyı düzenleyen, Müdür Muavini eşi ile çocuğgununun yaralanmasına sebep olan ÜGD'liler bomba imal ederken yakalandılar ve tutuklandılar. ÜGD'i faşistlerin, sahte TKP nin ve sahte solcuların tertibi boşa çıktı. 


e e * 

içişleri... 

Baş tarafı 1. Sayfada görevden almanın ya da istifaya zorlamanın bu bakanları AP ve MHP ye hedef gösterme anlamına geleceğinde görüş birliği sağlandığı bildirildi. Bu nedenle bu işlerin zamanlamasının daha uygun bir tarihe ertelenmesi üzerine görüş birliği sağlandı. Bakanlık - lar arasında değişiklik sorununun sikiyönetimin sona ermesinden ya da en azından bütçenin TBMM'den geçmesinden sonraya bırakıldığı bildiriliyor. 


“1979 yılında... 


Baştarafı 1. Sayfada 


cağını öne sürdü. ABD' nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak ileri sürdüğü 12 maddelik planın tepkilerinin gürültülü olmadığı görüşüne yer verilen dergide, 1979" da Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücünün dengeli bir etki sağlayacağı ve her iki toplumun bir çözüm bulma yolunda ilerleme okaydedeceklerinin tahmin edildiği belirtildi. 


CHP Ortak 
Kurulları toplandı 


ANKARA (ANKA) 

CHP Genel Yönetin 
Kurulu ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Grup Yönetim Kurulları dün saat 11.00'de CHP Genel Merkezinde toplandılar. Toplantya Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlık ediyor. Ecevit toplantıdan önce yaptığı açış konuşmasında," asayiş ve ekonomi konularında 


bir danışma toplantısı yaplacağını" belitti. 
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ADANA BUROSU: Atatürk C 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Di 
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Tunç:” Anarşi... 


Baştarafı 1. Sayfada Kahramanmaraş olaylarına da değinerek Atatürk devrimlerinin son zamanlarda tahrip edilmek istendiğini savundu. Tunç şunları söyledi: 

"Cereyan eden olayların gerçek suçluları olanlar, bugün koltuk ve makam hırsı nedeniyle hâlâ büyük bir umursamazlık içinde görünmektedirler. 

"Sıkıyönetimler çoğu kez amacına uygan kullanılmamıştır. İşverenler sıkıştıklarında sıkıyönetim komutanlıklarına başvurmak suretiyle işçi- nin yasalardan doğan haklarını kullanmasına engel olmak istemişlerdir. Geçmiş sıkıyönetim *dönemlerinde birçok yasal işçi grevi ve birçok işçi hakkı, işçi eylemi 


kısıtlanmıştır. Temenni ederiz ki bu dönemde sıkıyönetim amacına 


uygun uygulansın ve işçilerin yasadan doğan hakları sıkıyönetim gerekçesiyle bir anarşik olay gibi sayılarak, bunların yasaklanması cihetine gidilmesin. 

"Bu anlayış içinde işçinin haklarını almak için elindeki son imkan olan greve başvurması, köylünün çiftçinin ürettiği malın gerçek değerini alabilmesi, öğrencilerin silahlı ve saldırgan olmamak kaydıyla daha iyi eğitim olanakları elde edebilmesi için giriseceği eylemleri anarşik olaylar sayıp, skıyönetimle bunları önlemek asla düşünülmemelidir. 

"Türk-İş olarak, sıkıyönetimi demokratik rejim içinde Anayasa'dan doğma bir geçiş döne- mi olarak telakki ettiğimiz için, bu kaygımızı geçmişteki acı tecrübeler nedeniyle bir kere daha hatırlatmayı görev biliyoruz." 

DEMOKRATİK 
REJİM 
YAŞAYACAK" 


Halil Tunç, açıklama: sını şöyle sürdürdü: 

"Olağarüstü haller karşısında olağanüstü yönetimlere başvurma demokratik rejimi engellemek ya da tanımamak anlamına gelmez. 


"Demokratik rejim Türkiye'de bütün icaplarıyla korunacak, yaşayacak ve yaşatılacaktır. 
Bundan şüphesi olan bazı totaliter rejim meraklıları, vatansever Türk işçisinin bu uyarısını bir kere daha kafalarına yerleştirmeli ve bir daha unutma gafletine düşmemelidirler 

"Bu alçak oyun karşısında her vatansever kişi, kurum ve kuruluş sağdu- 
-yuyu elden bırakmamalı ve olayları doğru teşhis- te yanılmamalıdır. İçten inancımız odur ki, sağduyu sahibi Türk ulusu ve Türk işçisi bugün Türkiye'de oynanan bu alçakça oyuna gelmemiştir ve gelmeyecektir.” 

Türk-İş Genel Başkanı mesajının bundan sonraki bölümünde ülkenin ekonomik sorunları üzerinde durdu. Ekonomideki anarşinin örgütlü anarşi için en elverişli ortamı yarattığını kaydeden Tunç, milli gelirin. adil bir biçimde bölüşülmesi, adil bir vergi düzeni getirilmesi, ve yurt yöreleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi. 


Sıkıyönetim görevlilerinin... 


Baştaratı 1. Sayfada Kontrolü yapmaları yetkisinin verildiği beirtiliyor. 

Öte yandan, 9. Kalordu ve Erzurum, Kars İlleri Sıkyönetim Ko mutanı Korgeneraı Ragıp Uluğbay'ın, dün yayınladığı 3 numaralı bildiride de gerektiği zaman ilgililerin silah kullanabilecekleri belirtilerek, herkesin kimlik belgesini yanında taşıması istendi. 

ANKARA 

SIKIYÖNETİM 

KOMUTANLIĞININ 

RİLDİRİSİ 

Ankara Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Nihat Özer'in dün yayınladığı 2 numaralı bildiride de, görevlilerin gerektiği hallerde silah kullanabilecekleri belirtildi. 
Bildiride ayrıca, "Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki görevlilerin kimlik kontrolü yapmaları önlem olara zorunlu görülmüştür" deniliyor. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 
6 Frankfurt M/1 
Tel 
0611/74 7038 


Tel:253869 


Tel: 25 25 54 
ad. 113 Sok 


YURI DIŞI BUROLARI 


Demir Döküm... 


Baştarafı 1. Sayfada 


landıktan sonra, önlerin- de Adem Toygan'ın büyük bir boy portresi olduğu halde sıralar halinde personel binasının önüne geldiler. 

Burada bir konuşa yapan Dev Maden-İş Genel Başkanı Şükrü Özbayrak, "Adem'in ölümü- ne yas tutmayacağız. O, Türkiye işçi sınıfının. 
sendika seçme özgürlüğü için verdiği mucadelenin ne ilk ne de son şehididir. İşçi sınıfı düşmanı Maden - İş yönetimine karşı daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz" dedi. Daha sonra bir işçinin Ereğli'den gelen mesajı okumasından sonra Demir Döküm işçilerin- den Yunus Sedefoğlu 
Adem Toygan'm mücadelesini ve kişiliğini anlatan bir konuşma yaptı. 
Adem Toygan'ın babas- nın Demir Döküm işçilerinet İgönderdiği mesaj sendi a Canel Sekreteri Hakkı Öztürk tarafından okundu. Daha sonra ise, işçiler Adem Tovgan'ın anısına beş dakikâlık bir saygı duruşunda bulundular. 

Anma töreni, bütün işçilerin sıralar halinde Adem 'Toygan'ın resminin önünden geçerek saygı duruşunda bulunmaları ile sona erdi. 


Türkeş... 


Baştarafı 1. Sayfada 


ye'de huzursuzluğun daha da artacağından ve anarşinin devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." 

ELLERİNİ ASKERİ 
HAKİM VE 
SAVCILARA DA 
UZATTILAR 

Türkeş, hükümetin sr kıyönetim bölgelerinde görev yapacak askeri kakim ve savcıların belirlenmesine de karıştığını öne sürerek şunları söyledi: 

"Sıkıyönetim bölgelerinde vazife yapacak mahkemelerde görev a- 


Baştarafı 1, Sayfada 


ya çıkması üzerine, Ulusal Cephe Partisi Lideri, Dr. Kerim Sencabi bir açıklama yaptı. Senca-' bi açıklamasında, "Şah ülkeyi terketmeden ve ülkede monarşi devrilmeden hiç bir hükümeti des teklemeyeceklerini" be lirtti. 


Sencabi, Şapur Bahtiyar'ın monarşi devrilmeden bir hükümet kurması halinde, o Ulusal Cephe Partisinden çıkarılacağını sözlerine ekledi. 


Hatırlanacağı üzere Bahtiyar Ulusa Cephe Partisi üyesidir. 


ŞAH AİLESİ KAÇMIŞ 


Iran Hava Kuvvetleri- ne ait bir Beoing 747 tipi jumbo jet uçağı önceki gün, Şah'ın annesini ve Şah ailesinin ileri gelen üyelerini ABD'nin Los Angeles Havaalanına indirdi. Açıklamayı, Pan American havayolları sözcüsü Robert Joyce yaptı. 


UÇAK GEMİLERİ 
İRAN'A DOĞRU 
YOLA ÇIKTI 


“USS Constellation" 
ve "USS Midway" adlı uçak gemileri Filipinler ve Japonya'daki üslerin- den hareket ederek, İran' a doğru yol almaya başladılar. Gemilerin Hint Okyanusunda Basra Körfezi ağzında demirleyerek gelişmeleri izleyeceği bildirildi. 


Uçak gemilerinin yanısıra birçok savaş gemisi de İran'a doğru yola çıktı. 


Savaş gemilerinin İran'da durumun Armerikalılar ve yabancılar 


açısından "kritik" olması halinde, 40 bin Amerikalıyı * ABD'ye götürmek üzere harekete geçirildiği bildirildi. 


lacak olan Askeri hakim ve , 


savcıları Askeri Adalet İşleri Başkanı, Genel Kurmay Adli Müşaviri ve Teftiş Kurulu Başkanın- dan meydana gelen üçlü birsheyet “tarafından yapılan tespitlerle tayin etmekiyerinebu heyetin” aldığı kararlara CHP'li Uğur Alacakaptan'ın bir hakim binbaşı ile birlikte müdahale ettiği ve bazı maksatlı kimseleri listeye aldırttıkları de edilmektedir." 
SIKIYÖNETİMİ 
KENDİ EMELLERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR 


"Eğer gerçek böyle ise, sıkıyönetimi Ecevit iktidarının kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanmaya kalkıştıkları anlaşılacaktır ki bu durumun son derece sakıncalar doğuracağı açıktır. 
Sıkıyönetim idaresine sorumsuz bir takım politikacıların müdahale etmesi ve yönlendirmeye kalkışmasının toplumumuzda da ciddi huzursuzluklara yol açabileceğini kestirmemek mümkün değildir. 
Böyle bir tespitle sıkıyönetim mahkemelerinde görev alacak olan askeri hakim ve savcılar belirlenmiş ise, sıkıyönetimin memlekete bir faydasının olmayacağı ve bir çok yönleri ile sakıncalar doguracağı bilinmelidir." 

Türkeş, "Ecevit Türkiye'yi komünist bir diktd rejimine götürmeye ve vatanı bölmeye kendini vazifeli kılmıştır." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ecevit bu vazifesin- den dolayıdır ki devamlı olarak Türk milliyetçilerini ve MHP'yi suçlamakta ve akıl almaz yalan ve iftiralarla bizlere saldırmaktadır." 


ifa- 


K.Maraş olaylarının Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu komünizm 


tehlikesini ortaya çıkardığını da iddialarına ekledi. 
HÜKÜMETİN 
DÜŞÜRÜLMESİ 
KONUSUNDA 
UMUT VAR MI? 
Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı bir gazetecinin "hükümetin düşürülmesi konusunda bir umut” doğmuş mudur" yolundaki sorusunu cevaplandırırken, “yorum yapmayacağını, muhalefetin ikti- 
,dar olmak görevi için çalışacağını" söyledi. 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 

Tl rue Jean Josaphat 

de Beauvais 1030 Bruxelles 

75005 Paris Tel: 00322 

Tel 03 34602 -215 4060 


öte yandan 6C0 petrol uzmanı ile bunların ailelerinin ülkeden çıkarılması için ABD ve İngiltere arasında bir yar- 
““ğımllğnla programı hazırlandı. İngiliz "Financial manların Yunanistan'a gideceğini bildirdi. 


ASKERLER 
ATEŞ AÇTI 


Muhalefet liderlerin- den Ayetullah Homeyni' nin yas günü ilan ettiği Cumartesi gününde, askerler, gösteri yapan halka yine ateş açtı. Çok sayıda ölü var. 


Tahran pazarında halk, "Şah'a ölüm" şeklinde sloganlar atarak 


gösteri yapıyordu. 


MEŞHED'DE 
KATLİAM 


Meşhed'de dün sabah başlayan Şah aleyhtarı gösteriler tanklarla bastırılmak istendi. Askeri birlikler halka ateş açtı. İktidar kaynakları 20 ölü, 
120 yaralı RR AE söylerken, muhalefet ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti. 


Gösteri yürüyüşü sırasında bir askerin üniformasını çıkarıp sivil elbise giymesi ve bir tankın üzerine çıkararak öbür askerleri de kerdisi gibi davranmaya çağırması 


coşkunlukla karşılandı. 


Times” gazetesi de, uz“ 


(Baştarafı 8. Sayfada) Babası mahpustan Çıkalı çok oluyormuş. Diyarbakır'da, kalenin dışındaki' bir mahallede oturuyormuş Şimdi anasıyla, Kardeşinin yardımıyla bir yer tutup sergi açmış Vakkas. Bu sergi- de, yazın, kavun karpuz, kışın da portakal satıyormuş. İşi iyi mi, yoksa kötü mü, Şehmuz bilmiyor, bilmek istemiyor.. 
Ancak babasının zoruyla kaçakçılık yolundan çıkmış Diyarbakır'da. Yaparım, yapamazsın diye çekişmiş babasıyla. Bu çekişmeden sonra, çıkıp İstanbul'a gelmiş ki, on dördün içindeymiş yaşı daha o yıl. Yalnız başına da gelmemiş hani kendi gibi ipini ailesinden koparıp düzen içinde yerini arayan "kafadar" arkadaşlarıyla birlikte gelmişler İstanbul'a Süleymaniye'de bir evde kalıyorlarmış iki yıl- dan beri. Arkadaşların- dan biri, terzilik biliyormuş bir konfeksiyon atelyesinde iş bulmuş az zaman sonra. Kendileri onun sırtından geçinmişler bir süre. Beyazıt'ta, Diyarbakırlıların gelip gittiği bir kahvede, eski bir tanıdık, Şehmuz'a iki karton "kent" sağlamış, borç olarak... Ve bu serüven böyle başla- 


mış... Önceleri, daha "kuş" iken, "aynasızlara enseleniyormuş" 


sık sık, Kendisine iki tokat atıp elindeki, üstün- deki sigaraları alıp gidiyorlarmış "'aynasızlar”. 
Sonra sonra pişmiş bu yolda Şehmuz. Birinde alıp karakola da götürmüşler. Çevrede ne kadar sigaracı varsa, hepsini toplamışlar o gün. Karakolda sıra dayağına çekilmişler. Ardından, yaşlı komiser, öğüt vermiş kendilerine. Namuslarıyla bir iş bulup çalışmalarını, sigara satmanın bir meslek olmadığını, anlatmaya çalışmış adam. Demiş ki: "Şimdi bir kızı babasından istemeye gitseniz, adam sise işinizi sorsa, ne söyleyeceksiniz? Sigara satıyorum mu, diyeceksiniz yani?" 

Komiserin hak vermiş kendince Şehmuz, ama, "anasını sattığım şu dünyada bir türlü dikiş tutturarhâmış.” Ne kadar kazanmnga” ó` “kadar Yemiş. 
Bir türlü paranın biriktiğini görmemiş çebinde. 
Laleli Aksaray arasında, hemşerilerin dayanışma halinde olduğu bölgede, günde iki, üç, dört, karton "işlediği" oluyormuş. Akşamları da buluşup arkadaşlarıyla, Karaköy'e gidiyorlarmış çokluk... 

Memlekete hiç mektup yazmıyormuş Şehmuz. Babası kaç yol haber yollamış, gelsin demiş, ama zengin Olmadan Diyarbakır'ın yoluna bile bakmayacakmış... 


Türkeş, 
Demirel'den sonra Erbakan "la da görüştü 


ANKARA (AA) 

MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, MSP Genel Başkanı Necmeddin Erbakan'ı dün saat 10.00'da evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. 


sözlerine 


Toplantıya MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar OOkuyan'ın da katıldığı bildirildi. 
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de bunu görüyor. 


caktır. 


gidecektir. 


rundadır. 


mak emelindedir. 


rebilir. 


hesaplaşmayı 


leşecektir. 


yeni 


rica ederim. 


İki toplumun Kıbrıs meselesini kendi elleri ile çözdükleri ve Ege'nin bahara kavuştuğu gün, Türkeşler için kara kışın gelip çatması ola- 


Kıbrıs ve Ege'de bahar istemeyen -yalnız Türkeş değildir. Sovyetler Birliği de, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında dostluk rüzgarı- nın esmesinden korkuyor, Çünkü onun Doğu Akdeniz'deki yayılma planı, bu ülkeler halklarının birbirine kırdırıdması üzerine kurulmuştur. 
Moskova'nın beşinci kolu İsmail Bilen'in Ecevit'e bir "ültimatom" mektubu yollaması ve Atılım in Kasım sayısında "iç savaş" siyasetini yürürlüğe koyması boşuna değildir. s 

Kaderin cilvesi bu! Kıbrıs ve Ege'de barışçı çözüme karşı, Sovyetler Birliği ile MHP'nin tutumları aynı yöndedir: Barışı kundaklamak. 

Sovyetler Birliği üzerinde durmayı gelecek yazılara bırakıyorum. 

Türkeş ne kadar telaşa kapılsa yeridir. Çünkü Kıbrıs meselesinin çözülmesi, CHP hükümetini belli bir istikrara kavuşturacaktır. O zaman MHP'nin başaşağı gidişi devam edecek, devlet içindeki mevziler ve yemlikler birer birer elden 


Meselenin püf noktası, gindeme getirdiğini kavramak ve kavratmaktır. MHP, hesaplaşmayı berrak bir şekilde görmektedir. Çünkü gündeme getiren ve bunda ısrar eden kendisidir. Bu 'nedenle hedefleri ve siyasetleri son derece açık ve pervasızdır. Gücü az olduğu halde, bu tutum ona avantaj sağlamaktadır. 

Öyleyse MHP ye karşı olduğunu söyleyen demokratik giçlerin ve özellikle hükümetin de hedefini açık bir şekilde ortaya koyması ve kararlı olması gerekiyor. Bugün bu meseleyi anlatmak kilit meseledir. 

Evet, MHP "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" diyor. Bu iki ihtimalden hangisi gerçek- 
"Devlet başa" 
Çünkü MHP, çılgınlık yaparken, aynı zamanda halka ve CHP ye de çok şeyler öğretmektedir. Bu nedenle ikinci ihtimal gerçekleşecektir. Tabii demokratik ve yurtsever güçler doğru siyasetler izlerlerse. 

NOT: Siyasi durumu tahlile yarından sonra da devam edeceğim. Bu yazılar 10-15 gün kadar sürecektir. Okuyuculardan 

durumlarla ilgili tahlili dikkatle 

incelem derini, çevrderinde tartışmalarını, görüş ve eleştirilerini yazmalarını 


Gündeme gelen hesaplaşma 


Bastarafı 1. Savfada 


rekse Yunanistan'ın bu konuda bazı onemli adımlar atmanın arifesinde olduğu herkes tarafından görülmektedir. Tabii herkes gibi, Türkeş 


MHP'nin şu sırada bazı çılgınlıklar yapması gerekiyordu ve hâlâ da gerekmektedir. Onun. 
tek başına bir askeri darbe yapmaya gücü yetmiyor. Ama faşist bir darbenin yollarını açmak için elini çabuk tutmaktan başka çaresi yoktur. Ecevit istediği kadar barış çağrıları yapsın, MHP bıçağı kemiğe dayıyor. Çünkü dayamak zorunda. Y oksa ileride bunu daha güçsüz olduğu şartlarda yapacaktır. 

MHP bıçağını kimin kemiğine dayamaktadır? Yalnız halkın değil, aynı zamanda CHP'nin de. Hatta eğer planlarını uygulayabilecek olsa, bir süre sonra AP'nin kemiğine de bıçağını dayayacaktır. Çünkü o faşisttir ve hakim sınıfların çok dar bir zümresinin diktatörlüğünü kurmak için eninde sonunda herkese darbe indirmek zo- 


Şu anda CHP ile halk arasında bir kader birliği olduğunu tespit etmek gerekiyor. MHP, bugin CHP hükümetini yıkmayı esas alıyor ve ondan sonra da bütün halka karşı ülkemizin görmediği kadar büyük ve kanlı bir terör başlat- 


Unutmamak gerekir ki, istemek başka şeydir, yapabilmek başka. MHP neyi planlarsa" planlasın, bugün güçler dengesi MHP aleyhine gelişmektedir. Gelişmenin esas yönü budur. Ancak büyük hatalar, bu gelişmeyi tersine çevi- 


bugün... MHP'nin 


ihtimali değil, 


i 


i 
3 


Adana Barosu temel hak ve özaürlüklerin korunmasını. istedi 


olayları kınadı ve olaylar 


ADANA (AA) 
Adana Barosu Yö- 


netim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Kahraman- 


maraş'ta meydana gelen 


İSVEÇ HOLLANDA | İSVİÇRE Yurt içi 

Luntma 3 

kargatan 58 Sai A E VA 11358 Bilas 1020 Renens 270TL. (3 Aylık) Stockholm Uradi (V.D) 540TL. (6 Aylık) Tel 405639 f Te 31171 İ Lozan 1080 TL. (1 Yıllık) 


ABONE LU RETIER! 


yarışı 


JO DMI Aylık 
90 DM 3 Aylık) 
160 DM 16 Aylık 
310 DM (Yıllık |) 


Kuçuk İlanlar 


Yayın Sayfasında Doj'unı, Evlenme Olümi$ Santim) 350 lira 


sırasında zarar görenler için yardım kampanyası açılmasını kararlaştırdı. 

Baro Yönetim Kurulu toplantısından sonra ya- 


yınlanan bildiride, Ana- | 


yasal etkinliklerin kullanılarak devletin işlerliği- nin sürdürülmesi, anayasal kurum ve ilkelerin gerçekleştirilmesi, temel 


hak ve özgürlüklerin ko- | runarak geliştirilmesi ça- 


balarında gerekli dayanışmanın gösterilmesi istendi, <a 

Terör hareketlerinin yoğunlaşmasının devletin olağanüstü yönetim yet- 


.kilerinin o kullanılmasına 


yol açtığının söylendiği bildiride bu safhaya geliş- te sorumsuzca yapılan siyasal tahriklerin rolünün büyük olduğu görügüne yer verildi. 


STRATEJİ ve TA 


!Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


22340 —281 
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Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


© Çin Komünist Partisinin 
1. Kongresinin yapıldığı bina, polis tarafından basılınca, 
Kongre yakındaki gölde bulunan bir kayıkta tamamlandı 


© ÇKP'nin 
12 kurucusundan, 
altısı son nefesine kadar devrime bağlı kaldı 


ÇiN DEVRİMİNİN 


© Çu En-lay: "Mao Zedung/u bir yarı-tanrı olarak görürseniz, O'nu önderimiz olarak görmek sadece lafta kalır” 


Bir yaz öğleninin sıcağında, o 11 milyon kişinin yaşadığı, canlı, gürültülü Şanghay'ın yerini sessiz, havası ağırlaşmış bir kent almış. Canlılığı bir ölçüde koruyabilen bazı ana caddeler dışındaki yan sokaklarda yürüyene bile rastlamak güç. 
Halkın büyük bir kısmı işinin gücünün başında, geri kalanı ise evlerinin kalın taş duvarlarının ardına çekilmiş. 

Sinye —ya da eski adıyla Gvancı— sokağı da sessiz, sakin. Hemen köşe başında birbirinin aynı dört tane kapısı olan binanın önünde de hiç bir hareket yok. 

Dört kapı birbirinin aynı, ama numaraları degişik. Bir de dördüncü kapının yanında bir mermer levha var. Bu levha 
57 yıl önceki bir olayın 
anısına asılmış buraya. 

57 yıl önce, gene böyle sıcak bir yaz günü sabahı, o zaman Fransızların imtiyaz bölgesinde bulunan 106 kapı numaralı bu binada 12 kişi toplandı. 1 Temmuz 1921'de 
başlayan bu toplantı, 5 
gün sonra Çin Komünist Partisinin kuruluşuyla sonuçlanacaktı. 

Toplantı devam ederken, dördüncü gün Fransızların bir ajanı kongrenin yerini tesbit etti. Birini sorma bahanesiyle içeri girip, toplantı yapıldığını gördü. İhbar etmek için gittiğinde kongreye katılanlar, durumu değerlendirip yeni bir buluşma yeri tesbit ederek dağıldı. Kongre üyelerinin binayı terk etmesinden kısa bir süre sonra çok sayıda resmi ve 


sivil polis binayı bastı Ancak içeride . kimseyi bulamadı. 


Kongre son toplantısını, Şanghay'ın güneyindeki bir gölün üzerinde bir kayıkta tamamlandı. 


Mavun masa ve 
12 tabure 


106 numaralı siyah 
boyalı kapı açılıyor. Küçük bir avluya giriyoruz. 
Küçük bir oda gibi. Hemen ardında camlı bir oda daha. Ortada bir masa. Etrafında 12 tabure Masanın üzerinde çay fincanları, çaydanlık. 

Çin Komünist Partisinin birinci kongresine katılan 12 kişi bu masa etrafında toplanıp tartışmışl Çin devriminin öncüsü burada doğmuş. 

Kongreye katılanların kişilikleri de çok ilginç. 


Mao Zedung'un doğumund Olan bir hac görevini yapar gi 


bır defa Mao Zedung var. Mao Zedung, Hunan eyaleti temsilcisi olarak katılmış kongreye. Ayrıca uzua zaman Milli Halk Meclisi Başkan Yardımcılığı yapan ve bu görevi sürdürürken 1975'te ölen Dung Bi-vu var 

Kurucu üyelerden dördü devrimci mücadele sırasında şehit olmuş: Vang Çing-mey, Çen Tan-cou, Ho Şu-heng ve Dang En-min. 

Toplantıya katılanlar- dan Li Han-cün, devrimi terk ettikten sonra 1927' de Guomindang tarafından öldürülmüş. Çang Guo-tao, ÇKP içinde önemli görevler üstlendikten sonra devrime ihanet 


ederek, Guomindang'a katılmış. Guomindang'a hizmet ettikten sonra 


Guomindang'ın yenilgisi kesinleşince Kanada'ya kaçıp orada ölmüş. Liu Ren-cing, devrimi terk etmiş, bir kenara çekilmiş. Ama Çin'in kurtuluşunu görmüş. Pekin'- de bir kütüphanede çalışırken öldüğünü söylüyorlar. Çen Gung-bo, devrimi terk edip Troçkistlere katılmış, sonra da bütün bunlar gibi po lisin hizmetine girmiş. 
Cou Fu-hay da Guomindang gericilerinin kendisine: sağladığı olanaklar karşısında devrimi terk etmişse 

Onikinċi üye ilginç bir kişi: Li Da. Li Da, devrimi terk etmiş, ancak devrim zafere ulaştıktan sonra tekrar dev- 


rime hizmet etmeye hazır olduğunu bildirmiş. 1966 yılında Vuhan Üniversitesine başkan olmuş. Devrime hizmet etmiş Başkan Mao'nun bir felsefe 


hocası olan Li Da ile yazışmaları bu yakınlarda Çin'de yeniden yayınlandı. 


Devrim müzesi 


Kongrenin (o yapıldığı binanın arka bölümü, Çin devrimi müzesi haline ge tirilmiş. Her gün buraya çok sayıda ziyaretçi geli yor. Ancak biz programımız çok sıkışık olduğun- dan özel izinle öğle tatilinde müzeyi gezdiğimiz- den, müzede sergilenen resmi belgeleri: etraflıca inceleme olanağı bulduk 

Müzede Çin'de devrimci hareketin gelişmesi, kitaplar, yayınlar, şema lar, haritalar ve fotoğraflarla anlatılıyor. Bir köşede bir büyük.beş küçük resim var, Bunlar son nefesine kadar devrime sa- 


BEŞİĞİ 


Çin Komünist Partisinin I. Kongresi bu evde toplandı. Toplantının 4. gününde bir ajan evi tespit etti ve birini sorma bahanesiyle içine 


cai 


rafında toplanmıştı. 


Çin Komünist Partisinin I. Kongresi 1921 yılında 


sa . Li 


12 kişiyle bu tahta ması et- 


girip, toplantı yapıldığını gördü. İhbar etmek için gittiğinde kongreye katılanlar yeni bir buluşma yeri tespit ederek dağıldılar. Kısa bir süre sonra resmi ve sivil polisler binayı bastı. Kongre çalışmalarına Şanghay'ın güneyindeki bir gölde kayık içinde devam etti 


dık kalanlar: Başta Mao Zedung, onun yanında a! 
tı yuldaşı 

“1919'da sayıları iki milyonu bulan Çin işçi sınıfı ve 1917'de patlak verip dünyayı sarsan Sov yet Devrimi Çin Komü nist Partisinin kuruluşunun maddi şartlarını ha zırladı. 1919 Nisanında Komünist Manifesto Çin ce yayınlandı. Bunu di ğer temel eserler izledi. 
Çin devriminin yolu aydınlanmaya başlamıştı 
Bu yayınlar ve ideolojik gıdalanma sonucu ilk ko münist gruplar kurulma ya başlandı 


1921'de birinci kongre toplanırken, Şanghay, Peking, Cinang, Vuhan, Çangşa ve Kanton'da, ay rıca Fransa, İngiltere ve Japonya'da okuyan ve çalışan Çinliler arasında komünist gruplar kurulmaya başladı. 1. Kongre toplandığında bu grupla rın toplam 70 üyesi vardı. 

Hua Guo-feng, Mao Zedung'un ölümünden 


yaklaşık bir yıl sonra yaptığı konuşmasında, Çin devriminin Mao Zedung'un hayatından ayrılmasının olanaksız olduğunu söylüyordu. Onun bu görüşünü bugün 900 milyonluk Çin halkı kadar, Çin'i inceleyen dost-düşman bütün 


tarihçiler de kabul ediyorlar. 
Başkan Mao'nun köyünde 


Şaoşan, Çin'deki onbinlerce köyden biri. Ama bütün Çin halkı için özel bir anlam taşıyan bir köy. Başkan Mao'nun köyü. 
gılmış evlerden oluşan sıradan bir: Çin köyü Şaoşan. Ama her gün trenlerle, karayoluyla, otobüslerle, kamyonlarla insanlar ziyaret ediyor Şaoşan'ı, Ama bir türbeyi, bir yatırı, bir kutsal yeri ziyaret eder gibi değil. 

"Mao ` Zedung, Çin toprağında doğmuş bü- 


an 17 yaşıma kadar yaşadığı evin önünde, Onun köyünü ve evini ziyaret eden binlerce Çinli üzerlerine "farz bi" değil, onu daha yakından tanımak için herşeyi inceden inceye araştırıyor, öğreniyor. 


yük bir insandır. Ama burada bulunan arka daşlar, Mao Zedung'u, ülkenin genç insanları 


arasında propaganda çalışması yaparken, ya üa ondan öğrenirken, bir yarı-tanrı veya ulaşılma- sı olanaksız bir önder olarak ogörmemelidirler, Eğer böyle görürseniz, onu önderimiz olarak kabul etmek, sadece lafta kalır. Eğer ondan öğrenilemezse, Mao Zedung bizden koparılmış olmaz mı? Mao Zedung'u bir mabut; bizden farklı bir şey olarak görüyor olmaz mıyız? Bu, feodal, ya da kapitalist bir toplumda propaganda ile öne çıkartılan önderler gibi bir şey olur. Bizim önderimiz halkın içinden doğmuştur. Çin halkıyla etle tırnak gibi birleşmiştir. Gin ülkesi ve toprağı ile sıkı bağları vardır. Diger bir deyişle, Çin toplumunda Mao Zedung gi bi bir önderin doğuşu tesadüfi değildir; o geçen yüzyılın devimci hareketlerinin evladıdır ve 


Çin'in devrimci tarihinin tecrübe ve ders dolu uzun yıllarından doğmuş bir halk önderidir." 

Mayıs 1949'da toplanan”-“Tüm Çin Gençlik Kongresine sunduğu raporda Çin Halk Cumhuriyetinin eski Başbakanı Cu En-lay, Mao Zedung'u böyle anlatıvor. 


Mao'nun evini ziyaret eden milyonlar 


Bugün Çin'de sayıları milyara yaklaşan Çinli, Mao Zedung'u böyle görüyor. Onu tapınılacak bir yarı-tanrı olarak degil, mücadelesinden ve hayatından dersler çıkarılacak bir halk önderi ola- 


rak anlıyor. 
Köyünü, evini ziyaret ederken, üzerine "'Farz 


olan bir hac görevini yapar gibi"' değil, onu daha yakından tanımak için, her şeyi inceden inceye araştırıyor, öğreniyor. 

Orta halli bir köylü ailesinden doğan Mao Zedung'un evinin diğer köylü evlerinden çok büyük bir farkı yok. Mao, ailesi bu evi bir başka aileyle paylaşmış. Evin sağ tarafı komşu aileye ait. 
Sol tarafında ise Mao, annesi ve babası, iki kardeşi ile birlikte yaşamış uzun yıllar. 

Evin önünde, üzeri nilüferle kaplı küçük bir gölcük var. Mao çocukluğunda bu gölde arkadaşları ve kardeşleriyle oyunlar oynamış. Hayatta en sevdiği spor olan yüzmenin zevkine burada varmış. 

Gölün ortasından geçen yol karşı kıyıda kıvrılıp, hafifçe yükselerek evin önüne varıyor. 

Oldukça erken bir saatte gelmiş olmamıza rağmen, eve giden yol, evin önü, insanlarla dolu Biz de onlarla birlikte, Mao ailesinin evini geziyoruz. Her şey eski haline getirilmiş. Mao Zedung'un doğduğu oda önü perdeli ahşap yatak, mutfak, kardeşlerinin odaları, iç avlu, muhtemelen Mao Zedung'un da kullandığı üretim araçları, ev çıkrığı, değirmen, oraklar. Her şey düzgün, yerli yerinde. 


Ev; aslında Mao Zedung'un eyi olduğu kadar 


eski Çin toplumunda köylülerin yaşayışını, üretimini yansıtan bir ayna gibi 


Fırtınalı bir hayat 


Doğum tarihi olan 26 
Aralık 1893'ten, 1910 
yılına kadar Mao Zedung burada yaşamış. 

Şaoşan'a gelenler, Mao'nun evini gezmekle yetinmiyor, onun mücadelesini anlatan büyük bir müzeyi de dolaşıyorlar. 

Müze aslında Mao Zedung'un hayatını anlatmanın yani sira, bütün Çin devrimini de yansıtıyor. Çin'de köylü isyancılarının (o kullandığı ucu kırmızı püsküllü mızraklar, palalar, bayraklar, Çin'de köylülüğün yüzyıllar boyu toprak ağalarının zulmüne karşı mücedelesini dile getiriyor 

1912'de Hunan Eyaletinin Başkenti Çangşa' ya giden Mao Zedung, orada 1 Nolu Öğretmen Okulunda önce öğrenci olarak okuyor, sonra öğretmen olarak çalışıyor. Bir ara Pekin'e gidiyor, devrimci fikirlerle temasa geçiyor. Hunan' da ilk devrimci örgütlerden birini oluşturuyor. 1. Kongreye delege olarak katılıyor. 

1925'de tekrar Şaoşan'a döndüğünde, Çin Komünist Partisinin köylük bölgelerdeki . ilk birimlerinden birini Mao Zedung burada, kendi kardeşleri ve yakınları ile birlikte oluşturuyor. 
1927'de bir kez daha Şaoşan'a gelebilen Mao Zedung, köyüne bir daha ancak, bütün Çin'de devrim zafere ulaşıp, sosyalizmin inşasında önemli adımlar atıldıktan sonra, taa 1959'da dönebiliyor. 

Şaoşan'da, Çangşa'da Şanghay'da bir devrimci- nin, bir devrimci hareketin, bir devrimci partinin doğuşunu kendi gözlerimizle görüyoruz. 

Buraları, her yaştan Çinlilerle birlikte gezerken, yeni Mao Zedungları görüyor, Çin devriminin yaşayışına tanık oluyoruz. 

Çin devriminin yeni “haleflerini" tanıvoruz 


YARIN: 
Çin devrimi yaşıyor 


Çermikli Şehmuz 


© $o! rivayet ederler kim, Diyarıbe! 
Vilayetinde Çermik deyu bir sancak var imiş... Ve Çermik sancağında sıcı şifalı sular kaynar imiş... Hikayemiz ta oralardan başlıyor...” 


© "Memlekete hiç mektup yazmıyoi “ Şehmuz. Babası, kaç yol haber yolla! 

gelsin demiş, ama zengin olmadan, 

Diyarbakır'ın yoluna bile h 


Şol rivayet’ ederler kim, Diyarıbekir vilaye tinde Çermik deyu bir sancak var imiş... Ve bu Çermik toprağında, sıcak ve şifalı sular kaynar imiş... Hikâyemiz tâ oralardan başlıyor... 


Adamoğlu yeryüzüne geldiğinde, tütün diye bir bitkiyi bilmiyordu. Tütün var mıydı yeryüzünde o zamanlar? Bu da bilinmez... Yüzyıllar, yüzyıllarca sonra tütün denilen o keyif otu, dünyanın bir yerinde adamoğlunun burnuna değmiş. Değmiş ama, kimseler bilmiyormuş ne işe yaradığını bunun. Derler ki, kimileri tütünü başağrısına derman bilirmiş. Derler ki, kimileri yarasına basarmış ilaç yerine... Böyle bilinip böyle kullanılırken tütün, Osmanlı toprağına, Osmanlı sarayına kadar uzanıvermiş. Ve ekilmiş ve biçilmiş, günden güne daha da bilinir olmuş bu keyif otu. Önce yeşil yapraklar destelenip kurutulmuş güneş- te. Sonra ince ince doğranıp ak kâğıtlara sarılmış. Sonra bir ucundan yakılıp dumanıyla keyif çatılmış... Küçükler de büyüklere özenip durmuş o günden sonra. 


İşte adamoğlunun bu garip keyfi, bu garip özentisi nedeniyledir ki başımıza çook işler açılmış... Soluk borularımız, ciğerlerimiz, damarımız, midemiz nice isyan etse de, nice ferman Çıkarsa da tabipler, "'içilmesin" deyu, vazgeçememişisiz bu keyiften. 
Hem dumanını savurmuş, hem para kazandırmışız Devlet-i âli'ye. Hem bizim için, hem Devlet-i âli için vazgeçilmez bir şey olmuş, tütün diye ta- bir olunan işbu keyif otu... 


Dünya dönmüş, zaman geçmiş, bu geçen zaman içinde insanların özentileri bile değişir olmuş. Ama iyisine değil, kötüsüne bir değişim. 
Düzenin işleyişini halkın omuzlarına yükleyen haramzadelerin, sömürgen sınıfın isteği doğrultusunda değişmiş özentiler... Kendi toprağımıza kendi ellerimizle ekip, kendi emeğimizle yarattığımız tütüne bile yabancı olmuşuz. Yüreğimizdeki sevgilinin saçları gibi sarı, yüreğimizdeki sevgilinin saçları kadar hoş kokulu tütünümüze yabancı etmişler bizi... Bir yıllık emeğimizin karşılığı olan tütünleri yok pahasına alıp, altın fiyatına bize satmaya alışmış Devlet-i âli. 
Bununla dahi kalmayıp, bire on, bire yüz fiyatla sattığı tütünü, borsaların karasına düşürmüş. Bu işi yapıp edenlere göz yummuş; acı bir sigara yakıp dumanını savurmak ateş pahası- yüce Devlet sayesinde... Ama bu dediklerim, yalnızca kendi tütünlerimiz içindir elbet. 
Daha işin ötesi de var: Beynelmilel namussuzluk şebekeleri. kurmuşlar ağ- 


larını dört bir yanına memleketin. Kurmuşlar düzenlerini omuzlarımızın üstüne. Ve nereden gelip nasıl girdikleri adeta "meçhulü"' olmuş Devlet-âlimizin!. . . Tırlar do- 


lusu, gemiler dolusu, kartonlar dolu "gavur cıgara- sı"'nı tutmuşlar ve tutmaktalar burnumuzun ucuna. Bastır parayı, yak sigarayı bak keyfine! Yaban adlar taşıyan türlü türlü sigara. . . 


İşte tam burada; cüzzamlı bir kentin her köşebaşında; beynelmilel namussuzluk şebekelerinin ağı içinde; Diyarbekir vilayetinin Çermik sancağından ondört yaşında gelip İstanbul'u mesken tutan Şehmuz" 
un hikâyesi başlar... 


Çermik diye bir yer 


Dedik ya, burası, Diyarbakır'a bağlı bir ilçe. 
Şehmuz'un doğduğu yer. Ve toprağından şifalı, sıcak, kükürt kokulu suların kaynadığı, bu kaynaklar üstüne hamamların yapıldığı bir diyar... 

Şehmuz doğduğu yıllarda birbirine bitişik iki hamam vardı Çermik'te. Birine "büyük", ötekine "küçük" adını takmışlardı oralı insanlar. İkisi de sıcak su kaynağı. Küçük olanın suyu ötekinden daha da sıcak... Üstüne çeşitli efsanelerin çıkarıldığı iki pınardı bunlar. Diyorlardı ki, Hazireti Ali bir gün geçerken buralardan, namaz vakti gelip çatmış, 


bakmayacakmış” 


ama aptes için bir damla desen bir su yokmuş çevresinde. Hazireti Ali bu, Tanrı'nın "aslanım" dediği insan. Yaradana namaz “borcunu "eda" etmeden yoluna gidebilir mi hiç? Orada bulunan bir tümseğe ayağını vur muş, vurmasiyla, "'mübarek" bir su fışkırmış hemen o anda! Hazireti Ali aptesini almış, namazını kılmış ve atına atlayıp vurmuş yollara. Orada ne ararmış? Nereden gelip nereye gidermiş? Kimseler bilmez. Ama, ayağını vurduğu yerden fışkıran su, o gün bugün akıp durmakta şimdi. Hem de iki pınar olaraktan akıp durmakta. O gün bugün, bedeninde ağrısı sızısı olan cümle Doğu insanı, koş turup durmakta bu sula ie ONA 
Önceleri, dört bir yandan şifa umarak koşturup gelen insanları barındırmak için, küçük ve alçakgönüllü odalar yapılp kiraya verilmekteymiş. Şehmuz'un babası Vakkas da, bu alçakgö nüllü odacıklardan oluşan "Konak Palas Ote- li"'ne su taşırmış, eşek sırtına yüklenmiş tenekelerle. Şehmuz'un, anası Meryem kadının karnın- dan inip, Çermik'in kıraç toprağına ayağını bastığı yıllarda yani. Kimi zaman babasıyla birlikte, eşeğin ardından koşturarak, tâ iki saatlik yoldaki pınara gidip geldiği yıllar da... Bütün bir yaz, eşekle, otelde kalan hastalıklı insanldra su taşıdığı için, otel sahibi Hilmi ağa da kendilerine ekmek yedirirmiş kapısında. O- 


telin odalarından birini verirmiş, okışın yatıp kalkmaları için. Yazları 


ise, adına "'çardak"' denilen, meşe dallarıyla örtülü ve de Diyarbakır iklimine elverişli bir kulübe- de kalırlarmış. 


Gel zaman git zaman, Çermik'in şifalı suyu daha da bilinir olmuş çevre illerde; hastalar daha çok gelmeye başlamış yaz aylarında; otelciler arasındaki yarışmalar artmış. 
Hamamın çevre yanında bir çarşı oluşmuş zahisti la. Diyarbakır'ın zenginlerinden biri çıkıp, büyük bir otel yaptırmayı ve hamamların suyunu da borularla otelin içine almayı akıl etmiş. Dünyada akıllı insan mı yok? Varıp bu akıllı ve zengin adam, gerekli makamlar- dan fermanlar çıkartmış ve de başlamış yüz bilmem kaç odaya ayrı ayrı şifalı suyun ulaştığı o görkemli otelin yapımına... 


Söylememize gerek kalmadan anladınız: Öteki otelcileri bir telaş sarmış ki, tepeden tırnağa. Cümlesi oturup akıl danışmış birbirine. Her birinden 


mış ortaya. Sonund' ortak bir yere gelmişi yoluna pusu kurup nı almak için sözi lik etmişler, yeni sahibinin 
Otelciler, bu kar nn, "Konak Pak sucusu, Vakkas eliy uygulamışlar. Zengi dam, kafasındaki t larla çekip gitmiş d dan. Sucu Vakkas pus damını boy! 
Yapılmakta olan ot rım; sıcak suyun b kondurulan kubbe mamlar da öylecen mış. Otelcilerin a bozulmamış. Hilmi Vakkas'ın ailesini k yesine alıp o günden ra, Şehmuz ile ar 
"Konak Palas Otel sucusu yapmış. Ötek telciler de, yirmi dört hapis giyen Vakkas" çerdeki giderlerini ü rine almışlar, Allah Buraya kadar her iyi... Ama, Şehr hiç mi hiç sevmemi» 
işi. Babasıyla birlikte ra eşeğin peşinden g geldiği günlerdeki kə zevk alamamış bu iş Biraz da anasının ile, Hilmi ağanın b ğundan çıkıp, Diy kır'ın içinde kaçak; yapan amcasının y yerleşmişler. 


Bütün bunlar olurr dünya hiç durm: 
dönmüş. Zaman, bölünüp geçmiş ar Devlet-i âli ferman b rup bağış çıkarmış r pus damlarında yataı için. Gün gün azalm:;, tacağı yıllar Vakkas Şehmuz dahi yer. 
durmayıp boy atmıs tıpkı fidanlar gibi. / sı kaçakçılık yolunüa ninır kapılarına gidip gelirken, onun yanında lunmuş. 


istanbul "da bir delikanl: 


Ben onu tanıdığın man, Laleli ile Şeh& başı'nın kesiştiği kö de, Konyalı, bir sin le hem yarenlik ediy hem de gelip geçe: sigara satıyordu. & rı kıvırcıktı Şehm Dudakları etli, g kara... Ayağındaki ; tolon boruya dönn ayakkabısı ise tar, "külhan işi." 

üstünü arasan * “© kırk yerinden sigar 


kardı. Şehmuz, bu lere "zula" diye 
Hem gelip geçenler- 


avucundaki sigarayı g? 
termeye çalışıyor, he de "aynasız" olmasir 


ye, çevreyi kollu 
Bir de, geçen kızlara, şöyle bi 


adım uzaklaşıncaya © bakmakdan kendin: e mıyor Şehmuz, 

————— 
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